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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: nieuwjaar, een moment van reflectie.  
 
Allah swt zegt in surah an-Noer in aya 44 het volgende: 
 
 

ر  ٰـ وُْلِى ٱلِۡبَۡصَ ُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ  إِنَّ فىِ ذٲَلِكَ لَعِبۡرَة ً۬ لِِأ  يقَُلأِبُ ٱللََّّ
 
Allah wisselt de nacht en de dag af. Voorwaar, daarin bevindt zich zeker een lering voor degenen met 
inzicht.  
 
Het wereldse leven kunnen we zien als een reis, een reis naar het hiernamaals. Het leven van een mens hier 
op aarde bestaat uit tijd. Allah swt maakt duidelijk in de genoemde vers dat hij de dagen laat wisselen door 
de nachten en vervolgens maakt Hij ons duidelijk dat we hier een belangrijke les uit kunnen trekken. De les 
die we hieruit kunnen halen is namelijk dat de tijd niet alleen een grote gunst is die wij hebben gekregen van 
Allah swt, maar dat tijd ook een kostbaar iets is. Elke seconde die voorbijgaat, is een seconde die je niet terug 
kan halen. Het jaar 2020 is voorbijgevlogen en dit jaar zal niet snel vergeten worden; het jaar zal altijd 
herinnerd worden als een zeer bijzonder jaar. Het zal herinnerd worden als een jaar wat bekend zal staan als 
het jaar van Corona waarin we vele naasten en geliefden hebben verloren. We bevinden ons nu in de eerste 
week van het nieuwe jaar. Vele mensen gebruiken deze periode om doelen te stellen of voornemens te 
bepalen voor het komend nieuwe jaar. Daarnaast gebruiken sommige mensen juist deze periode om terug te 
kijken naar het afgelopen jaar, een moment van reflectie.  
 
Vandaag zullen wij stilstaan bij een aantal punten die belangrijk zijn bij het reflecteren:  
 
▪ Allereerst, een moment van bewustwording dat het wereldse leven een tijdelijke verblijfplaats is. Wij als 

gelovigen dienen de weg te kiezen die ons dichter bij Allah swt brengt met als doel Zijn Tevredenheid te 
bereiken. Dit doel dienen wij na te streven in al onze daden en gedurende de tijd die wij hebben 
gekregen van Allah swt. Een gelovige moet bewust zijn van het feit dat dit wereldse leven niet voor 
eeuwig is. Sterker nog, het is van zeer korte duur of stelt eigenlijk niets voor in vergelijking met het 
eeuwige leven in het hiernamaals. Daarnaast is het zo dat de tijd voorbijvliegt, het is daarom zeer 
belangrijk dat wij ons tijd goed benutten. Dit houdt in dat wij ons moeten realiseren dat wij binnen een 
relatief korte duur moeten bewijzen door goede daden te verrichten. Dat is uiteindelijk het enige wat 
telt.  

▪ Ten tweede, hou jezelf een spiegel voor en kijk kritisch naar jezelf. Een gelovige evalueert continue zijn 
eigen gedrag en zijn daden. Hij is kritisch naar zichzelf en probeert dagelijks een betere versie van zichzelf 
te worden. Tevens is een gelovige eerlijk tegen zichzelf, slechte daden herkent hij en probeert er alles 
aan te doen om deze te verbeteren. Hij is continue bezig om goede daden te verrichten ter voorbereiding 
voor de ontmoeting met zijn schepper. Tevens is hij zich hoogbewust van het feit dat hij over al zijn 
daden verantwoording zal moeten afleggen bij zijn schepper en dat alles vóór of tegen hem zal getuigen.  
 



Allah swt zegt hierover in surah al-Ghaashiyah in aya 25 en 26 het volgende: 
 

 إنَِّ إِلَيۡنَآ إِيَابَہُمۡ ثمَُّ إنَِّ عَلَيۡنَا حِسَابَہُم
 
Waarlijk, tot Ons is hun terugkeer. (En) vervolgens is waarlijk aan Ons hun afrekening.  
 

Een metgezel zei ooit: “Beoordeel jezelf voordat je wordt beoordeeld door Allah swt, de Alwetende”. Het is 
belangrijk om in het kader van het nieuwjaar ons leven en onze daden te evalueren. Elke gelovige dient na te 
gaan wat de afgelopen periode goed is gegaan en wat slecht is gegaan. Goede zaken dienen komend jaar in-
sha-Allah verbeterd of behouden te worden en slechte zaken dienen vermeden te worden en recht gezet te 
worden. We zullen nu stilstaan bij een aantal vragen die je jezelf kan stellen om zo jezelf een spiegel te 
kunnen voorhouden:  
 

▪ Hoe verricht jij je gebeden? Verricht jij je gebeden op tijd?  
▪ Lees jij de koran? Overpeins je de koran?  
▪ Hoe is je relatie met je naasten en familieleden? Ga je bij ze langs? En onderhoud je contact met ze? 

Wanneer heb je ze voor het laatst gebeld?  
▪ Hoe verdien jij je geld? Is het afkomstig van halal of haraam bronnen? 
▪ Hoe gebruik je je tong? Hoe is je omgang met anderen?  
▪ Hoe is je relatie met je vrouw en je kinderen? Hoe ziet de opvoeding eruit die je je kinderen 

meegeeft? 
▪ Hoe is je telefoongebruik? Hoe gebruik je je telefoon? Voor wat gebruik je je telefoon? 
▪ Hoe breng jij je vrije tijd door? Benut jij deze goed? En wat doe je dan precies?  
▪ Hoe is de relatie met Allah swt?  
▪ Praat jij negatief over andere mensen? Roddel jij over andere mensen?  

Dit zijn allemaal vragen die je jezelf moet afvragen om zo bewust te worden van je eigen gedrag en daden. 
Bewustwording is de eerste stap naar verandering.  
 
Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en laat de start van het nieuwe jaar een mooie 
gelegenheid en aanleiding zijn voor het beoordelen van ons leven en om het berouwproces in gang te zetten 
als dat nodig is en om mooie doelen te stellen voor komend jaar in-sha-Allah.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 
 
 
 


