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Vrijdagpreek van vrijdag 18 november 2022
Bismillahi arahmani araheem,
Het onderwerp van vandaag is: de ethiek van het geven van advies.

Allah swt zegt in surah at-Tahriem, aya 6 het volgende:
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O jullie die geloven, behoed jullie zelf en jullie familie voor een vuur waarvan de brandstof uit mensen en
stenen bestaat. (En) waarover strenge en krachtige engelen zijn (aangesteld) die Allah niet ongehoorzaam
zijn in (het uitvoeren van) wat Hij hun beveelt. En zij doen wat hun opgedragen wordt.

Het geven van een oprecht advies, in het Arabisch An-Nasieha, is een onderdeel van het gedrag van een
gelovige. Een gelovige hoort te allen tijde een spiegel te zijn voor zijn broeder of zuster. Als jij ziet dat een
ander afwijkt van het juiste of tekortkomt op een bepaald gebied dan hoor je hem of haar te voorzien van
een advies om diegene daarmee te helpen. Daarnaast is het ook belangrijk om je omgeving bewust te maken
van het pad van Allah swt, oftewel het verrichten van Da’awah. Maar de vraag die we onszelf kunnen stellen
is wat leert de Islam ons als het gaat om het geven van advies of het verrichten van Da’awah? Wat is de
ethiek hiervan? We zullen stilstaan bij een aantal punten.

>De verandering begint eerst bij jezelf. De islam leert ons dat voordat je advies geeft aan anderen moet je
eerst beginnen bij jezelf. Je moet voor jezelf een spiegel voorhouden en je eigen tekortkomingen in kaart
brengen. Verder is het ook belangrijk om een voorbeeld te zijn voor anderen door alle zaken die Allah swt van
je vraagt ook praktisch toepast. Dus je kan geen advies geven aan een ander als jij het zelf geen eens doet. Je
kan geen Da’wah verrichten bij andere mensen als je zelf niet een goede gelovige bent. Je komt hierdoor niet
geloofwaardig over of zelfs hypocriet. Dus je kan niet zeggen tegen een ander dat hij de waarheid altijd moet

>Begin bij de mensen die dicht bij jou staan. De islam leert ons dat we eerst moeten beginnen met de
personen die dicht bij jou staan. Denk hierbij aan je eigen familieleden, vrienden en kennissen voordat jij
advies of da’wah verricht bij mensen die je niet kent. In de genoemde vers zie je dat Allah swt refereert na
jezelf direct met je familieleden. Een voorbeeld hiervan is dat je jonge broeders op straat aanspreekt om naar
de moskee te komen terwijl je eigen kinderen nooit naar de moskee komen en dit nooit met ze hebben
besproken. Dus begin altijd met de mensen waar je direct invloed op hebt en waar je verantwoordelijk voor
bent. Op de dag des oordeels zal je ook hierover verantwoording voor moeten afleggen. Vandaag de dag zie
je dat veel ouders veel tijd en energie steken in hun kinderen zodat succesvol zijn op school maar als het gaat
om zaken voor het hiernamaals nemen ze het heel lichtelijk, denk hierbij aan het onderhouden van het
gebed. Naast je kinderen is het ook belangrijk om je partner aan te moedigen en te stimuleren om het goede
te doen en dat ze hun band met Allah swt versterken. Geef elkaar daarin advies om zo samen te groeien tot
een betere versie van jullie zelf. Allah swt heeft eenieder van ons zaken toevertrouwd waar we
verantwoordelijkheid voor moeten dragen, dit zijn o.a. de personen waarover we verantwoordelijk voor zijn.
De profeet Mohammed vzmh leert ons in vele overleveringen dat we als een herder zijn voor ons eigen gezin
en dat we verantwoordelijk zijn voor iedere gezinslid.



Allah swt zegt hierover in surah al-Ahzaab in aya 72 het volgende:
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Voorwaar, Wij hebben al-Amaanah aan de hemelen en de aarde en de bergen voorgelegd, maar zij
weigerden deze te dragen en zij waren er angstig voor. Maar de mens droeg deze wel. Waarlijk, hij (d.w.z.
de mens) is onrechtvaardig (tegenover zichzelf), onwetend (over de waarde van al-Amaanah).

° 3

\

>Nadat we onze directe naasten voor advies en Da’wah hebben voorzien, zijn we daarna verantwoordelijk
voor de mensen in onze eigen omgeving. Als we iets zien wat niet goed is, dan horen we diegene daarop aan
te spreken. De islam leert ons dat we elkaar continue oprechte advies geven met als doel om de ander naar
een hoger niveau te brengen. Helaas zien we tegenwoordig juist het tegenovergestelde, men geeft kritiek en
probeert de ander juist naar beneden te halen. Dit is een ernstige ontwikkeling waar we heel kritisch over
moeten zijn. Vooral de tijd waarin we leven dat alles snel en gemakkelijk verspreid kan worden.

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en praktiseer hetgeen wat we vandaag geleerd hebben.
Bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.



