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Bismillahi arahmani araheem,
Het onderwerp van vandaag is: wees een positieve hervormer in plaats van een verderfzaaier.

Allah swt zegt in Surah al-Bagarah in aya 205 het volgende:
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En wanneer hij zich afwendt, trekt hij over de aarde om daar verderf op te zaaien en om de gewassen en
het vee te vernietigen, en Allah houdt niet van het verderf.

Allah swt heeft de mens geschapen met een doel. Het doel is dat we Allah swt aanbidden en dat we datgeen
doen wat Allah swt van ons vraagt. Het wereldse leven is om die reden een grote test waarin we ons zelf
moeten bewijzen. Allah swt heeft ons geschapen met een vrije wil waardoor we zelf kunnen kiezen of we
links of rechts afslaan. Op basis van jouw daden wordt bepaald of je zult behoren tot de geslaagden of tot
diegene die gezakt zijn. De persoon die ervoor kiest om vast te houden aan de principes van Allah swt wordt
gezien als een positieve hervormer. Dit is een persoon die continue bezig is om de situatie waarin hij of zij zit
te verbeteren. Je ziet dat deze persoon ook een zeer aangenaam leven leidt. Terwijl diegene die continue
bezig is om af te wijken van de principes van Allah swt juist zal behoren tot de verderfzaaiers. Deze persoon
zal zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals gestraft worden. We kunnen daarom stellen dat we
twee type categorieén mensen hebben, een positieve hervormer of een verderfzaaier. Allah swt zegt
hierover in surah al-Baqarah in aya 207 het volgende:
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En onder de mensen zijn er (sommigen) die zichzelf verkopen, strevend naar het Welbehagen van Allah. En
Allah is meest zachtaardig voor de dienaren.

Als we kijken naar de voorgaande profeten dan zien we dat ze allemaal een opdracht hebben gekregen van
Allah swt om een positieve hervorming door te voeren bij het volk waarnaar ze zijn gestuurd. Om die reden
horen wij in hun voetsporen te stappen en deze lijn door te trekken. Op het moment dat wij zien dat onze
eigen omgeving afwijkt van het pad van Allah swt, dan horen wij ze te stimuleren om het juiste te volgen. De
persoon die dit actief doet is niet gelijk aan de persoon die passief is of juist een persoon die het verderf
stimuleert. Allah swt zegt hierover in surah Saad in aya 28 het volgende:
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Zouden Wij degenen die geloven en goede daden verrichten net als de verderfzaaiers op aarde laten zijn?
Of zouden Wij de godsvruchtigen net als de verdorvenen laten zijn?



Als we kijken naar de metgezellen van de profeet Mohammed vzmh dan zien we dat ze continue bezig waren
om het goede te stimuleren. En ze spraken elkaar aan als iemand van hen afweek hiervan. Als we kijken naar
de tijd waarin we nu leven dan zien we juist dat men elkaar stimuleert om het slechte te doen en je ziet dat
er volop verderf wordt gezaaid. Een voorbeeld hiervan zijn de rellen die de afgelopen week plaats hebben
gevonden nadat Marokko gewonnen had van Belgié. De beelden hiervan zijn breed verspreid, zowel in de
media als via de verschillende social mediakanalen. Verschillende jongeren zijn de straat op gegaan om te
rellen waarbij andermans eigendommen in vlammen zijn gegaan en waarbij enorm veel verderf is gezaaid. Dit
is volledig in strijd met de Islamitische principes. Het is een schande dat dit plaats heeft gevonden. De islam
leert ons dat wij niet zomaar mogen toekijken. Wij horen in actie te komen en wij horen onze jongeren
hierop aan te spreken en te waarschuwen wat de consequenties zijn van het verderf zaaien. Ze moeten
bewust gemaakt worden dat ze hiermee hun positie bij Allah swt verslechten en dat ze een grote prijs
hiervoor betalen zowel in het wereldse leven en vooral ook in het hiernamaals. Het is een ieders
verantwoordelijkheid om dit mee te nemen om zo te doen te behoren tot de positieve hervormers die een
zeer hoge positie hebben bij Allah swt.

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en pas ze toe in je leven om zo de tevredenheid van Allah
swt te bereiken.

Beste broeders, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.



