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Vrijdagpreek van 3 februari 2023 

 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: hypocrisie op het moment dat je alleen bent.  
 
Allah swt zegt in soerah Ghaafir in aya 19 het volgende: 
 

 يعَۡلمَُُ خَاٮِٕٓنَةَُ ٱلۡۡعَۡيُنُِ وَمَا تُخۡفِى ٱلصُّدُورُُ
 
Hij (Allah) kent het verraad van de ogen en (Hij weet) wat de borsten verbergen.  

We leven in een tijd waarin velen zich schuldig maken aan deze kwalijke daad. Hypocrisie kan 
omschreven worden als iemand die doet alsof hij of zij de principes van Allah swt centraal stelt in zijn 
doen en laten maar in werkelijkheid is dit niet het geval. Een mooi voorbeeld hiervan is dat een persoon 
in het bijzijn van anderen zich voordoet als een praktiserende gelovige maar zodra die alleen is deze 
persoon als het ware deze masker afzet en vervolgens de ergste zondes pleegt. Verder zie je ook dat 
deze persoon niet terugkomt van zijn zondes en ook geen berouw toont. Terwijl een oprechte gelovige 
bij elke misstap die hij maakt terugkomt bij Allah swt en berouw toont hiervoor. Allah swt zegt hierover 
in surah an-Nisaa in aya 108 het volgende: 

 يسَۡتَخۡفُونَُ مُِنَُ ٱلنَاسُِ وَلَُ يسَۡتَخۡفُونَُ مِنَُ ٱلَلُِّ وَهُوَُ مَعَهُمُۡ إذُِۡ يُبَي ِتُونَُ مَا لَُ
 يرَۡضَى ُ مِنَُ ٱلۡقَوۡلُُِۚ وَكَانَُ ٱلَلُُّ بمَِا يَعۡمَلوُنَُ مُحِيطاًُ

Zij verschuilen zich (uit schaamte) voor de mensen, maar zij verschuilen zich niet voor Allah. En Hij is 
bij hen (met zijn kennis) wanneer zij in de nacht uitspraken doen die Hem niet behagen. En Allah is op 
de hoogte van alles wat zij doen.  

Als we kijken om ons heen dan zien we dat vele broeders en zusters zich hieraan schuldig maken. Je 
denkt dat diegene ontzettend goed bezig is met zijn geloof en dat zijn band met Allah swt centraal staat, 
maar in werkelijkheid doen ze dit allemaal voor andere belangen. We kunnen daarom stellen dat je in 
zo’n situatie de compagnon bent van de Shaitaan. Vaak denken we dat Allah swt ons niet door heeft als 
we dit doen, maar weet dat Allah swt alles ziet en hoort. Hij kent je intentie en kent jou het beste. Er valt 
niks te verbergen voor Hem. Allah swt zegt hierover in surah al-Alaq in aya 14 het volgende: 

 ألَمَُۡ يَعۡلمَ بأَِنَُ ٱلَلَُّ يَرَى ُ

Weet hij dan niet dat Allah ziet (wat hij doet)? 



Ons doel is om het niveau van geloof te ontwikkelen tot het niveau van Ihsaan. Ihsaan is de hoogste 
vorm van bewustzijn van Allah swt. Het omvat niet alleen het uitoefenen van goede daden en het 
vermijden van zondes, maar ook het streven naar perfectie in alles wat je doet, met het oog om zo de 
tevredenheid van Allah swt te bereiken. Ihsaan betekent ook dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet ziet 
en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel. Dus ongeacht of je nou onder de mensen bent of je bent 
alleen, jouw motief in al je doen en laten is gericht op het bereiken van de tevredenheid van Allah swt.  

De profeet Mohammed vzmh heeft ons in vele overleveringen gewaarschuwd tegen hypocrisie. In de 
volgende overlevering komt dit heel duidelijk naar voren. De Profeet Mohammed zei hierover het 
volgende: "Ik weet zeker dat er mensen uit mijn volk zijn die op de Dag des Oordeels zullen komen 
met goede daden zo groot als de bergen van Tihamah, maar Allah zal hen doen verstrooid raken als 
stof." Thawban zei: "O Boodschapper van Allah, beschrijf ze ons en vertel ons meer, zodat we niet 
onbewust tot hen zullen behoren." Hij zei: "Ze zijn jouw broeders en zijn van jouw volk, ze bidden 's 
nachts zoals jou, maar ze zijn mensen die, wanneer ze alleen zijn, de heilige grenzen van Allah 
overschrijden." 

Beste broeders en zusters, laten we vanaf kritisch kijken naar onszelf. Hoe gedraag jij je als je alleen 
bent? Waar kijk je naar? Hoe breng jij je tijd door als je alleen bent? Zie je een verschil in je doen en 
laten als je onder de mensen bent? Dan is dit je kans om terug te keren naar het pad van Allah swt door 
tijdig berouw te tonen. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


