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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: De ethiek van het binnentreden van het huis.   

 
Allah swt zegt in surah an-Noor, aya 27 en 28 het volgende: 
 

ٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لََ تدَۡخُلُواْ بُيُوتاً غَيۡرَ بُيُوتڪُِمۡ حَتَّىٰ تسَۡتَأۡنسُِواْ وَتسَُل مُِواْ عَلىَٰٰٓ  أهَۡلهَِا ۚ   ٰـ يَ
ا فَلَ   تدَۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ   رُونَ )٢٧( فَإِن لَّمۡ تجَِدُواْ فيِهَآٰ أحََدًً۬

ذَٲلكُِمۡ خَيۡر ً۬ لَّكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ
ُ بمَِا تعَۡمَلُونَ عَليِم ً۬   لكَُمۡ ۖ  وَإنِ قيِلَ لكَُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْ ۖ  هُوَ أزَۡكَىٰ لكَُمۡ ۚ  وَٱللََّّ

 

O jullie die geloven, treed geen (andere) huizen binnen dan jullie (eigen) huizen, totdat jullie de bewoners 
ervan om toestemming hebben gevraagd en hebben begroet. Dat is beter voor jullie, opdat jullie er lering 
uit zullen trekken. Maar als jullie daarin niemand aantreffen, treed deze dan niet binnen, totdat jullie 
toestemming hebben gekregen. En wanneer er tegen jullie wordt gezegd: “Ga terug”, ga dan (ook) terug. 
Dat is reiner voor jullie. En Allah is alwetend over wat jullie doen.  
 
De islam is gekomen als de beste wijze voor het leven. We zien dat de islam alle facetten van het leven 
bespreekt en hiervoor handvatten aanreikt. Vandaag zullen we stilstaan bij wat de islam ons leert over hoe 
we onze huizen horen binnen te treden. Op het moment als we ons vasthouden aan deze ethiek dan zullen 
we een leven leiden wat gekenmerkt is met rust en vrede. Als we afstand houden van deze richtlijnen dan 
zullen we het tegendeel ervaren, een leven wat juist gekenmerkt is met onrust en problemen. Om te 
beginnen zien we dat Allah swt ons leert in de genoemde verzen dat we als we ons huis binnentreden of een 
ander huis van iemand anders, dan hoor je eerst te groeten en te kijken of iemand thuis is. Dus je treedt niet 
zomaar een huis binnen. Pas als je toestemming hebt om binnen te treden, dan pas treed je het huis binnen. 
Je hoort drie keer te roepen of drie keer te kloppen. Als niemand thuis is of als iemand bezig is, dan hoor je 
weg te gaan. Verder hoor je niet te blijven staan bij de deuringang, je hoort te kloppen of te roepen en dan 
hoor je afstand te nemen van de deur. Dit allemaal uit respect voor de bewoner van het huis. Verder is het 
ook belangrijk om bij het kloppen of groeten je naam te noemen zodat de bewoner gelijk weet wie bij de 
deur is. Verder is de etiquette om de vredesgroet te verrichten zodra je een huis binnentreedt, zelfs als 
niemand thuis is. Het is belangrijk om vast te houden aan deze richtlijnen. Verder is het ook belangrijk om de 
mensen waar je op bezoek bent te respecteren. Je ziet vaak dat mensen dan het huis gaan inspecteren en 
alles tot zichzelf opnemen. De islam leert ons om dat niet te doen. Verder hoor je ook niet negatief te zijn 
over het eten en drinken wat je daar wellicht hebt gehad. Daarnaast hoor je ook niet te zitten bij de 
deuropening om zo de andere bewoners goed te kunnen zien. Uit respect hoor je op een andere plek te 
zitten.  
 
Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en hou je vast aan deze richtlijnen om zo een gezegend 
leven te kunnen krijgen wat gekenmerkt is met rust en vrede.  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


