
Daden die een grote beloning hebben  

bij Allah swt 
 

Vrijdagpreek van vrijdag 22 januari 2021 

 

Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: Daden die een grote beloning hebben bij Allah swt.  
 
Allah swt zegt in surah Yaa-Sien in aya 12 het volgende: 
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Voorwaar, Wij brengen de doden tot leven en Wij leggen datgene vast wat zij vooruit hebben gezonden en 
hun voetstappen (leggen Wij ook vast). En Wij hebben alles opgesomd in een duidelijk boek.  
 
 
De gunsten van Allah zijn zo groot, dat we er nooit genoeg voor terug kunnen doen om het geen wij van Hem 
krijgen in evenwicht te brengen met het geen wij voor Hem doen. En toch hopen we allemaal op een nog veel 
grotere gunst: namelijk het eeuwige leven in het paradijs. Echter, ondanks dat het evenwicht niet bereikt kan 
worden gezien de ontelbare gunsten die we van Allah swt krijgen, kunnen wij dit doel van het eeuwige leven 
in het paradijs alsnog bereiken door de tevredenheid en genade van Allah swt te behalen. En dit kunnen we 
verdienen door middel van het verrichten van goede daden. Allah swt heeft de mens een beperkte duur 
gegeven hier op deze waarde, het wereldse leven. En als we kijken naar onszelf als het volk van de profeet 
Mohamed vzmh dan zien we dat onze levensduur hier in dit wereldse leven in vergelijking met onze 
levensduur in het hiernamaals maar heel weinig voorstelt. De profeet Mohammed vzmh heeft hierover het 
volgende gezegd: “De levensduur van mijn gemeenschap ligt tussen de zestig en de zeventig jaar. Weinigen 
zullen ouder worden dan dat.” 
 
Om die reden moeten wij ons juist deze beperkte tijd die wij hebben gekregen optimaal benutten om zoveel 
mogelijk goede daden te verrichten en om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Allah swt heeft ons 
een aantal handvatten aangereikt hoe wij deze beperkte tijd optimaal kunnen benutten en welke daden een 
hoog aanzien hebben bij Hem. We zullen vandaag stilstaan bij een aantal van deze daden.  

▪ Silat al-Rahim: het onderhouden van de band of de relatie die we hebben met onze bloedverwanten. Wij 
moeten de relatie met onze dierbaren sterk en warm houden. De banden van bloedverwantschap is in de 
Islam een hoogstaand iets wat we niet lichtelijk moeten nemen. De profeet Mohammed vzmh heeft het 
volgende gezegd hierover: Wie zijn rizq (voorzieningen) graag vermeerderd ziet en zijn leven verlengd, 
die moet de banden van de bloedverwantschap onderhouden.  

▪ Goed zijn voor de buren. De islam leert ons dat wij goed moeten zijn voor onze buren. De omgang met 
de buren is een onderwerp die vaak genoemd is door onze profeet Mohamed vzmh. Er zijn vele 
overleveringen waarbij onze profeet Mohamed vzmh ons leert hoe we moeten omgaan met onze buren 
en welke rechten de buren op ons hebben. De profeet Mohammed vzmh heeft ons geleerd dat een 
persoon die goed is voor zijn buur vele zegeningen ontvangt van Allah swt in zijn leven. 

▪ De verplichte gebeden verrichten in de moskee. De profeet Mohammed vzmh leert ons dat een persoon 
die het gebed gezamenlijk verricht in de moskee hier 27x meer voor wordt beloond, dan een persoon die 



het gebed thuis verricht. Om die reden moeten we ons blijven inzetten om de verplichte gebeden in de 
moskee te verrichten.  

▪ Rein naar de moskee komen om het gebed te verrichten. De profeet Mohammed vzmh leert ons dat 
diegene rein naar de moskee komt om een verplicht gebed te verrichten de beloning ontvangt net als 
een persoon die de Hadj heeft verricht. Dit betekent niet dat je vrij bent gesteld voor de verplichting om 
eens in je leven de Hadj te verrichten als daar de mogelijkheid voor is.  

▪ Vrijwillige gebeden verrichten. Het is sterk aangeraden om gedurende de dag de vrijwillige gebeden thuis 
te verrichten; door extra gebeden te verrichten naast de al verplichte gebeden versterk je jouw band met 
Allah swt. Allah swt geeft hiervoor een grote beloning.  

▪ Salat Doha verrichten. Het is sterk aanbevolen om het Doha gebed te verrichten. Dit is het gebed dat je 
verricht na zonsopgang tot de periode net voor het dohr gebed. Het tijdsbestek is vanaf een kwartier 
nadat de zon opgekomen is (oftewel 15 minuten na de shoeroeq) tot aan tien minuten vóór het dohr 
gebed. Het minimum voor het Doha gebed is twee raka’aat,ُenُerُisُgeenُmaximum.ُJeُkan dus twee 
raka’aat,ُvierُraka’aat,ُachtُraka’aatُetc.ُbidden.ُDeُbeloning voor dit gebed is ook enorm. De profeet 
Mohammed vzmh heeft hierover het volgende gezegd: “Er zijn 360 gewrichten in een mens en men 
moet voor elk een liefdadigheid verrichten.”De mensen zeiden: “Hoe kunnen we dat doen, O 
boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Men kan het slijm (of viezigheid) dat men vindt in de 
moskee bedekken, of iets schadelijks van de straat verwijderen. Als men dit niet kan doen, kan hij 
twee raka’aat van dhoh’aa bidden en dat zal voldoende voor hem zijn.” 

▪ Het reciteren van bepaalde surahs uit de koran. Er zijn een aantal surahs in de koran een grote beloning 
hebben bij Allah swt. Denk bijvoorbeeld aan surah al-Ikhlaas. De profeet Mohammed vzmh heeft ons 
geleerd dat diegene die surah al-Ikhlaas reciteert de beloning ontvangt alsof hij één derde van de koran 
heeft gereciteerd.  

▪ Vergeving vragen aan Allah swt voor je mede-gelovigen. De profeet Mohammed vzmh leert ons dat als 
wij vergeving vragen aan onze medegelovigen, zowel voor de levende en als voor zij die overleden zijn, 
dat we voor elke gelovige een hassanaat ontvangen.  

Een belangrijke punt wat we altijd in ons achterhoofd moeten houden is dat we ons te allen tijde moeten 
weerhouden van het plegen van zondes en vooral zondes richting onze medemensen. Je kan op de dag des 
oordeels bergen aan hassanaats hebben, maar door het toedoen van onrecht en zondes bij je medemensen 
kunnen we failliet achterblijven op de dag des oordeels. Beste broeders, neem deze punten mee en pas deze 
punten toe om zo de tevredenheid van Allah swt bereiken. 
 
Beste broeders, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Waُsalamoeُ‘alaykoumُwara7matoehُlahiُwabarakatoeh. 
 
 
 


