
Niks zal je baten in je graf, behalve jouw 
goede daden  
 

Vrijdagpreek van vrijdag 29 januari 2021 
	
Bismillahi	arahmani	araheem,	
	
Het	onderwerp	van	vandaag	is:	Niks	zal	je	baten	in	je	graf,	behalve	jouw	goede	daden.		
	
Allah	swt	zegt	in	surah	al-Shu’ara	in	aya	88	het	volgende:	
	

َ بقَِلۡبٍ۟ سَلِیمٍ۟  )٨٨يوَۡمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ۟ وَلاَ بنَُونَ ( إلاَِّ مَنۡ أتَىَ ٱ@َّ  
	
De	dag	waarop	bezit,	nog	kinderen	kunnen	baten.	Behalve	degene	die	bij	Allah	komt	met	een	zuiver	hart.		
	
Allah	swt	maakt	ons	in	de	genoemde	vers	duidelijk	dat	ons	niks	zal	kunnen	baten	behalve	onze	goede	daden.	
We	zien	vaak	in	onze	dagelijkse	leven	dat	wij	geheel	gefocust	zijn	op	materialistische	zaken	en	het	behalen	
van	wereldse	doelen,	zoals	het	vergaren	van	veel	geld.	Een	gevolg	hiervan	is	dat	we	de	verkeerde	prioriteiten	
stellen	in	ons	leven.	We	weten	echter	allemaal	dat	er	een	dag	zal	komen,	waarop	we	de	reis	zullen	maken	
naar	Allah	swt.	Het	zal	een	reis	zijn	waarin	je	alleen	je	daden	zal	meenemen	als	bagage.	Alles	wat	je	vergaard	
hebt	buiten	dit	zal	je	hier	achterlaten.	Om	die	reden	moet	het	verrichten	van	goede	daden	de	hoogste	
prioriteit	krijgen	in	jouw	leven.		

De	dag	des	oordeels	zal	een	fase	zijn	waarin	we	ons	moeten	verantwoorden	voor	alles	wat	we	in	het	
wereldse	leven	gedaan	hebben.	Als	deze	dag	aanbreekt	zal	er	geen	mogelijkheid	meer	zijn	om	ook	maar	één	
goede	daad	te	verrichten,	jouw	boek	is	dichtgeslagen.	Het	leven	hier	op	aarde	is	zo	voorbij	en	de	dood	komt	
altijd	onverwachts	en	daarom	moeten	we	te	allen	tijde	voorbereid	zijn	op	de	ontmoeting	met	Allah	swt.	Wij	
hebben	totaal	geen	invloed	op	het	plaatsvinden	van	dit	moment.	Allah	swt	zegt	hierover	in	surah	al-A’raf	in	
aya	34	het	volgende:		

ةٍ أجََلٌ۟  فَإِذَا جَاءَٓ أجََلُھُمۡ لاَ يَسۡتَأۡخِرُونَ سَاعَةً۟  وَلاَ يَسۡتَقۡدِمُونَ   وَلكُِلِّ أُمَّ
 
En	voor	iedere	gemeenschap	is	er	een	(vastgesteld)	tijdstip.	En	wanneer	haar	(vastgestelde)	tijdstip	is	
aangebroken,	kunnen	zij	het	(tijdstip)	voor	geen	moment	uitstellen,	noch	kunnen	zij	het	vervroegen.		

Om	die	reden	moeten	wij	ons	dag	in	en	dag	uit	volledig	inzetten	om	zoveel	mogelijk	goede	daden	te	
verrichten.	De	profeet	Mohammed	vzmh	heeft	aansluitend	hierop	het	volgende	gezegd:	“Drie	zaken	
vergezellen	de	overledene	bij	zijn	begrafenis,	dat	zijn,	zijn	familieleden,	zijn	bezittingen	en	zijn	daden.	
Twee	ervan	keren	terug,	en	slechts	één	blijft	bij	hem.	Zijn	familieleden	en	zijn	bezittingen	keren	terug,	en	
enkel	zijn	daden	blijven	bij	hem.”	

Onze	goede	daden	moeten	nemen	als	onze	beste	vriend.	Jouw	daden	zullen	je	nooit	in	de	steek	laten,	ook	
niet	als	je	in	het	graf	zal	bevinden.	De	profeet	Mohammed	vzmh	heeft	hierover	het	volgende	gezegd:	In	het	
graf	zal	er	een	man	naar	de	overledene	komen.	Dit	kan	enerzijds	iemand	zijn:	met	een	mooi	gezicht,	mooi	
gekleed	en	lekker	ruikend	en	hij	zal	zeggen	tegen	de	overledene:	”Verheug	je	in	dat	wat	je	pleziert,	want	
dit	is	jouw	dag	die	jou	beloofd	is.”	Hij	(de	overledene)	vraagt	hem:	”Wie	ben	jij?	Jouw	gezicht	is	een	gezicht	
dat	goeds	voorspelt.”	De	man	zal	antwoorden:	”Ik	ben	jouw	goede	daden.”	Dan	zegt	de	overledene:	”O	
mijn	Heer,	laat	het	Laatste	Uur	spoedig	aanbreken,	laat	het	Laatste	Uur	spoedig	aanbreken	zodat	ik	naar	
mijn	familie	en	bezittingen	kan	terugkeren.”		



Anderzijds	kan	dit	een	man	zijn	die	naar	de	overledene	toekomt	met	een	afschuwelijk	uiterlijk	en	kleding	
en	een	vieze	geur	en	hij	zal	zeggen:	“Wees	bedroefd	over	de	rekening,	die	u	in	schande	heeft	gebracht,	
want	dit	is	de	dag	die	u	beloofd	werd.”	De	overledene	zal	vragen:	“Wie	bent	u?	U	heeft	een	uiterlijk	dat	
kwaad	voorspelt.’’	De	man	zal	antwoorden:	“Ik	ben	uw	slechte	daden.’’	Daarop	zegt	de	overledene:	“O	
Heer,	laat	het	Laatste	Uur	niet	komen.”		

De	profeet	Mohammed	vzmh	heeft	ons	geleerd	dat	we	een	aantal	gunsten	optimaal	moeten	benutten	door	
zoveel	mogelijk	goede	daden	te	verrichten.	Hij	zei	hierover:	“Benut	vijf	(zaken)	vóór	vijf	(andere	zaken):	je	
jeugd	vóór	je	ouderdom	en	je	gezondheid	vóór	je	ziekte	en	je	rijkdom	vóór	je	armoede	en	je	vrije	tijd	vóór	
je	bezigheid	en	je	leven	vóór	je	dood.”	

In	een	bekende	overlevering	van	Abdullah	Ibn	Umar,	zien	we	dat	de	Profeet	vzmh	de	schouders	van	Abullah	
Ibn	Umar	pakte	en	hem	adviseerde	met	de	volgende	woorden:	“Leef	in	de	wereld	alsof	je	een	vreemdeling	
of	een	reiziger	bent.”	Hiermee	adviseerde	de	Profeet	Mohammed	vzmh	de	mensheid	om	niet	gehecht	te	
raken	aan	het	wereldse	leven.	Het	wereldse	leven	is	immers	tijdelijk	en	van	korte	duur	en	dat	we	moeten	
focussen	op	het	verrichten	van	goede	daden.	De	eerdergenoemde	metgezel	heeft	ook	het	volgende	gezegd	
wat	hierop	aansluit:	“Als	je	de	avond	haalt,	verwacht	dan	niet	de	ochtend	te	halen	en	als	je	de	ochtend	
haalt,	verwacht	dan	niet	de	avond	te	halen.	Als	je	gezond	bent,	maak	hier	dan	gebruik	van	voordat	je	ziek	
wordt	(en	je	niet	meer	in	staat	bent	goede	daden	te	verrichten)	en	zolang	je	nog	leeft,	moet	je	jezelf	op	de	
dood	voorbereiden.”		

Beste	broeders,	wees	bewust	hiervan.	En	laten	we	vanaf	vandaag	terugkeren	naar	het	pad	van	Allah	swt	en	
laten	we	ons	goed	voorbereiden	op	de	ontmoeting	met	Allah	swt	door	zoveel	mogelijk	goede	daden	te	
verrichten.	 

Beste	broeders,	bedankt	voor	jullie	aandacht!		
	
Wa	salamoe	‘alaykoum	wara7matoeh	lahi	wabarakatoeh.	
	
	
	


