
Reflectie op je gebeden  
 

Vrijdagpreek van vrijdag 19 februari 2021 

 

Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: reflectie op je gebeden.  
 
Allah swt zegt in surah al-Baqarah in aya één tot en met aya drie het volgende: 
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Alif-Laam-Miem. Dit is het boek, waarover geen twijfel bestaat, een leiding voor de godsvruchtigen. 
Degenen die geloven in het onwaarneembare, het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee 
Wij hen hebben voorzien.  
 
Het gebed is een zeer belangrijke zuil binnen de islam. Wanneer iemand de geloofsgetuigenis uitspreekt, is de 
volgende stap het verrichten van het gebed. Het gebed maakt de gelovige sterk en het herinnert de gelovige 
aan Allah swt. Dagelijks zijn we druk met wereldse zaken zoals ons werk, school en andere verplichtingen. 
Hierdoor wordt vaak het doel van de schepping van de mens vergeten: het aanbidden van Allah swt. Echter 
doordat de moslim zich vijf keer per dag tot Allah dient te richten in het gebed, worden we weer herinnerd aan 
dit doel. Het gebed is een middel dat Allah swt heeft voorgeschreven om zo dichterbij te komen tot Hem. Het 
is een zeer bijna onbeschrijfbaar speciale contact tussen de dienaar en zijn schepper. In het genoemde vers 
zien we ook dat het verrichten en het onderhouden van het gebed een belangrijke eigenschap is van een ware 
gelovige. Het belang van het gebed wordt benadrukt door het feit dat wij allen op de Dag des Oordeels hierover 
ondervraagt zullen worden. Om die reden is het essentieel dat we geregeld onszelf een spiegel voorhouden 
om te reflecteren over de bewustwording van onze relatie met onze schepper. Vandaag zullen we stilstaan bij 
drie praktische punten die van belang zijn voor het gebed en die centraal kunnen staan bij de zelfreflectie.   
 

▪ Het op een juiste wijze reciteren van surah al-Fatiha. Het is essentieel om surah al-Fatiha juist te 
reciteren zonder fouten. Surah al-Fatiha is namelijk een belangrijk onderdeel van het gebed. Het is 
daarom belangrijk dat we deze surah levendig en bewust reciteren. Je ziet vaak dat vele onder ons 
deze surah nog met fouten reciteren of deze surah reciteren zonder bewust te zijn van de woorden 
die zij uitspreken. De profeet Mohammed vzmh maakt ons duidelijk in een overlevering dat het 
gebed van een persoon die surah al-Fatiha niet of onjuist reciteert niet volmaakt is.  

▪ Het kennen van de verplichte handelingen van het gebed en het juist uitvoeren van deze verplichte 
handelingen. We zien helaas dat veel van onze broeders en zusters de verplichte handelingen van 
het gebed niet kennen. Terwijl als één van de verplichtingen van het gebed bewust wordt 
weggelaten, dan wordt het gebed ongeldig verklaard. Als je de verplichte handelingen niet weet, dan 
is het belangrijk om daar kennis over op te doen zodat je weet hoe je het gebed op de juiste wijze 
kan verrichten. De verplichte handelingen van het gebed zijn: de intentie aannemen om het gebed te 
verrichten, Takbieratul Ihraam, staan voor het zeggen van Takbieratul Ihraam, het reciteren van 
surah al-Fatiha,ٓRukoe’ٓ(halveٓbuiging),ٓopstaanٓnaٓdeٓRukoe’,ٓSudjoedٓ(terٓaardeٓwerping),ٓ
terugkeren uit de Sudjoed naar de zittende houding, Salaam doen, zitten voor het doen van de 
Salaam, Itmi-naan (de lichaamsdelen tot rust laten komen in elke positie die men aanneemt) en het 
aanhouden van de juiste volgorde van het gebed.  



▪ Het op tijd komen bij de gebeden in de moskee (voor zij die het gebed verrichten in de moskee). Het 
is belangrijk om tijdig in de moskee aanwezig te zijn voor de gebeden. We zien helaas vaak broeders 
die standaard te laat komen voor het gebed zonder een geldige reden. Het is belangrijk dat we de 
tijd ervoor nemen om ook zo tijdig aanwezig te kunnen zijn om het gebed te verrichten in de 
moskee.  

Beste broeders, ik wil afsluiten met een tweetal vragen, ben jij tevreden op de wijze hoe jij het gebed 
onderhoudt? En ben jij er klaar voor om Allah swt vandaag te ontmoeten op de wijze hoe jij het gebed 
onderhoudt? Is het antwoord ‘nee’, zie dit dan als een wake-up call en ga aan de slag!  

Beste broeders, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Waٓsalamoeٓ‘alaykoumٓwara7matoehٓlahiٓwabarakatoeh. 
 
 
 


