
Water, een grote gunst van Allah swt 
 

Vrijdagpreek van vrijdag 26 maart 2021 

 

Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: water, een grote gunst van Allah swt.  
 
Ieder jaar vindt er op 22 maart de dag van het water plaats overal in de wereld. Het is de dag waarop men 
stilstaat bij de gunst van het water. Vandaag zullen we deze dag belichten vanuit een Islamitische perspectief.  
 
Allah swt zegt in surah al-Anbiyaa in aya 30 het volgende: 
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En Wij brachten uit het water al het levende voort. Geloven zij dan niet?  
 
Allah swt leert ons in dit vers dat water de bron is van leven. Zonder water is er geen leven. Water is een van 
de kostbaarste grondstoffen die we kennen. In de Koran wordt veelvuldig over het belang van water 
gesproken.َHetَwoordَ‘water’َ(inَhetَArabisch: maa’)َkomtَmeerَdanَzeventigَkeer voor in de Koran. Het 
menselijk lichaam bestaat voor ongeveer zestig procent uit water. En zonder water was er waarschijnlijk 
nooit leven ontstaan op onze planeet. Allah swt heeft alle schepsels begunstigd met deze grote gunst. Het is 
een gunst wat vaak lichtelijk wordt genomen, het lijkt alsof het een gunst is wat vanzelfsprekend is. Hierdoor 
zie je dat veel mensen deze gunst niet op waarde schatten. Als je beseft dat water een randvoorwaarde voor 
het leven is, dan zou je heel anders naar deze gunst kijken. De waarde van water kent geen prijs, het is qua 
waarde meer waard dan de allerduurste diamant of parel. Verder is het ook een gunst waarbij we geheel 
afhankelijk zijn van Allah swt. Wij hebben geen invloed hierop. Allah swt zegt hierover in surah al-Waaqi’ah in 
aya 68 en 69 het volgende: 
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Hebben jullie het water dat jullie drinken gezien? Zijn jullie degenen die het (water) laten neerdalen uit de 
wolken of zijn Wij degenen die het laten neerdalen?  

Water is niet alleen cruciaal geweest bij de schepping van leven, maar is ook van belang voor het 
voortbestaan ervan: alles heeft water nodig om in leven te blijven. Voor mensen en dieren is drinkwater 
cruciaal. Verder zien we dat de gunst water vele bestemmingen heeft en nuttigheden in het menselijk leven. 
We drinken water, we gebruiken water om onze gewassen te laten groeien, we gebruiken water om onszelf 
te wassen etc. Vaak denken we dat het een gunst is wat enorm in overvloed is. We moeten beseffen dat er 
heel weinig zoet water is. Meer dan 97 procent van al het water op aarde is namelijk zout, en minder dan 3 
procent bestaat dus uit zoet water. En daarvan is bovendien maar een klein deel beschikbaar voor mens en 
dier. Je ziet dat we als mens geheel afhankelijk zijn van water. Je ziet dat de wereldeconomieën geheel 
afhankelijk zijn van water. Als een gebied of land een tekort kent aan water, dan zie je dat dit enorme 
gevolgen heeft voor de inwoners van het land. We zien dat vele wetenschappers in de wereld zich dagelijks 
bezighouden met de vraagstukken rondom de watervoorzieningen in de wereld. Er zijn zelfs wetenschappers 
die voorspellen dat er wereldoorlogen zullen zijn vanwege water. We zien in de geschiedenis dat landen 
andere landen binnenvallen vanwege oliebelangen. Men voorspelt dat dit in de toekomst gaat gebeuren 
vanwege de watervoorzieningen. Om die reden leert de islam ons om hoog bewust om te gaan met onze 



watervoorzieningen. Verspilling is iets waar we voor moeten waken. Hoe vaak zie je dat we de kraan aan 
laten terwijl we met iets anders bezig zijn. Probeer hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Daarnaast 
leert de islam ons om ook niet te veel water te gebruiken bij de wassing en een douch. De profeet 
Mohammed vzmh was heel attent hierin en verspilde geen water. Verder leert de islam ons om water niet te 
vervuilen. Daarnaast moeten we ook water wat we in overschot hebben niet te onthouden van de mensen 
die behoeftig zijn. We moeten ten aller tijden de mensen helpen die een behoefte hebben aan water.  
 
Tenslotte om de waarde van water te onderkennen wil ik afsluiten met een verhaal van een koning en een 
geleerde. Een geleerde vroeg aan een koning hoeveel hij zou betalen voor een glas water als hij in een 
omgeving (woestijn) komt waar totaal geen water is. De koning antwoordde dat hij bereid is om de helft van 
zijn vermogen te betalen. Vervolgens vroeg de geleerde aan hem hoeveel hij bereid is om die ene glas water 
wat hij heeft gedronken om eruit te plassen. De koning zei dat hij bereidt is om de ander helft van zijn 
vermogen te betalen. De geleerde reageerde op de koning en zei dat zijn vermogen evenveel waard is als die 
ene glas water. Met andere woorden, water is een gunst wat in onze ogen niks voorstelt, maar het is een 
ongelofelijke grote gunst waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.  

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en wees bewust van je eigen watergebruik en zorg ervoor 
dat je niet bekend zal staan bij Allah swt als een verspiller.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  
 
Waَsalamoeَ‘alaykoumَwara7matoehَlahiَwabarakatoeh. 
 
 
 


