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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de wijze hoe we onze kinderen moeten 
opvoeden. 
 
Allah swt zegt in surah Louqman in aya 13:  
 

  ۬ رۡكَ لظَُلۡمٌ عَظِيمٌ  ِ ۖ  إِنَّ ٱلش ِ بنُىََّ لََ تشُۡرِكۡ بٱِللَّّ ٰـ نُ لِبِۡنهِۦِ وَهُوَ يعَِظُهُ  ۥ يَ ٰـ  وَإِذۡ قاَلَ لقُۡمَ

En (gedenk) toen Loeqmaan tegen zijn zoon zei, terwijl hij hem vermaande: “O mijn zoon, ken Allah geen 
deelgenoten toe. Voorwaar, veelgodendom is zeker een geweldig onrecht.”  

Het krijgen van kinderen is een hele grote gunst van Allah swt. Het is een gunst maar tegelijkertijd is het ook een 
grote verantwoordelijkheid die je krijgt van Allah swt. Het is een amaanah waar je ook op de dag des oordeels 
verantwoording over moet afleggen. Allah swt heeft ons het verhaal van profeet Louqman in de koran gegeven als 
richtlijn hoe wij onze kinderen moeten opvoeden. Ieder ouder wilt het beste voor zijn kind. En ieder ouder wilt dat 
zijn zoon of dochter succesvol wordt. De vraag die gesteld kan worden is wat verstaan we onder succes? En welke 
pad moet er bewandeld worden om dit succes te kunnen bereiken? Als je om je heen kijkt dan zie je dat bepaalde 
ouders succes omschrijven als het behalen van een mijlpaal zoals hun zoon of dochter die een diploma heeft 
behaald. Sommige ouders spreken van succes als hun kinderen bepaalde economische doelen hebben bereikt in 
hun leven, denk aan het hebben van een mooie baan waar veel geld in verdiend wordt of het hebben van mooie 
auto etc. Echter de essentiële de vraag die gesteld kan worden is of deze doelen en mijlpalen daadwerkelijk leiden 
tot geluk en succes zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals? Het antwoord hierop is NEE.  

De islam leert ons dat het doel van opvoeden is dat we onze kinderen vormen tot vrome dienaren van Allah 
swt. We moeten onze kinderen zo opvoeden dat ze een juiste en goede karakter gaan ontwikkelen. Ons hoofddoel 
in de opvoeding is dat we onze kinderen de islamitische normen en waarden meegeven. Dit kunnen we alleen 
doen als wij het juiste voorbeeld geven. De persoonlijke ontwikkeling van de ouders is hierin net zo belangrijk als 
dat van het kind. Als er een kind wordt geboren, worden de vader en de moeder als het ware ook geboren. De 
ontwikkeling van de ouders is essentieel om het hoofddoel van het opvoeden te kunnen bereiken. Kinderen zien 
en horen met hun ogen en oren. Als je wil dat ze luisteren, zorg er dan voor dat ze jou als rolmodel zien en horen. 
Geef steeds het goede voorbeeld en niet het slechte.  

Het volgende verhaal uit de tijd wanneer Omar ibn al-Khattab de leider van de gelovigen was sluit hierop aan. 
Er kwam een man zijn beklag doen over zijn zoon. Hij vertelde aan Omar dat zijn zoon hem ongehoorzaam was. 
Omar besloot om zijn zoon erbij te halen. De zoon van deze man vroeg aan Omar of hij ook rechten heeft op zijn 
vader. Omar die antwoordde daarop dat elke kind rechten kent tegenover zijn ouders: zoals de vader die er voor 
verantwoordelijk is om een juiste, recht geschapen partner te kiezen voor zijn kinderen. Verder heeft Omar gezegd 
dat het krijgen van een goede naam ook een recht is van het kind. Tenslotte zei Omar dat een juiste opvoeding ook 
een recht is van een kind op de ouders. Nadat de zoon van deze man dit hoorde zei de zoon van deze man dat zijn 
vader al deze rechten hem niet heeft gegeven. Hij heeft hem niet voorzien van een moeder die recht geschapen is 
en daarmee geen juiste partnerkeuze gemaakt, hij heeft hem een slechte naam gegeven en hij heeft hem geen 



juiste opvoeding gegeven met de juiste islamitische normen en waarden. Nadat Omar dit hoorde zei Omar tegen 
deze man dat de vader in eerste plaats ongehoorzaam is geweest en dat de fout bij hem ligt en niet bij zijn zoon. 
De les die we hieruit kunnen halen is dat opvoeding begint bij de ouders. We zullen nu stilstaan bij een aantal 
leerstellingen uit de opvoedingswijze van profeet Louqman: 

▪ Het meegeven van de islamitische principes: Het is essentieel dat kinderen op een jonge leeftijd bewust 
worden van het bestaan van Allah swt. Ze moeten bewust zijn van het feit dat Allah swt de schepper is en 
dat Hij alles ziet en hoort. Als kinderen op een jonge leeftijd hiervan bewust zijn, dan zal dit een grote 
impact hebben op hun karakter en hun gedrag in de rest van hun leven.  

▪ Het gebed leren: Het is belangrijk dat we onze kinderen het gebed aanleren. Het gebed moet op een 
jonge leeftijd worden meegegeven. Kinderen moeten bewust gemaakt worden van het feit dat het gebed 
een onderdeel moet zijn van hun leven en dat het een middel is om dichterbij bij Allah swt te komen. We 
leren uit een hadith van de profeet Mohammed vzmh dat we vanaf de leeftijd van 7 jaar het gebed 
moeten meegeven aan onze kinderen.  

▪ Omgang met anderen. Het is belangrijk dat we onze kinderen meegeven wat hun verantwoordelijkheid is 
als het gaat om de omgang met anderen. Ze moeten het slechte ten allertijde afkeuren en het goede juist 
stimuleren. Verder moeten we onze kinderen bewust maken dat ze bepaalde gedragingen niet moeten 
doen, denk hierbij aan jaloezie, hoogmoed en koppigheid. Als we zien dat ze dit soort gedragingen 
vertonen dan moeten we ze hierop aanspreken en we moeten ze dit soort gedragingen afleren. Dit soort 
dingen moeten al op een jonge leeftijd gepraktiseerd worden door de ouders. Als we dit niet doen, dan 
zie je dat dit steeds lastiger wordt zodra ze ouder worden.  

Kortom, het hebben van kinderen is een grote gunst van Allah swt maar tegelijkertijd ook een grote 
verantwoordelijkheid op onze schouders. Wij moeten onze kinderen al op een jonge leeftijd de islamitische 
normen en waarden meegeven en ons hoofddoel is dat onze kinderen vrome dienaren worden zodat ze zowel in 
dit wereldse leven als in het hiernamaals succesvol zullen zijn.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

Wa alaikoum assalaam wa rahmatoe lahi wa barakatoeh!  


