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Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: ken Allah & Allah zal jou kennen.

Wat houdt het in dat een gelovige Allah swt moet kennen, alvorens Allah swt hem kent? Antwoord
hierop is simpel. Als een gelovige handelt en leeft volgens de principes van Allah swt tijdens de
voorspoedige tijden als in tijden van tegenspoed, dan zal Allah swt deze gelovige nooit vergeten en hem
altijd bijstaan en beschermen.

De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop het volgende:

Hiermee wordt bedoeld dat je Allah swt dient te gedenken in tijden van voorspoed, gezondheid,
rijkdom, zodat Allah swt jou zal gedenken wanneer jouw gezondheid en rijkdom jou in de steek laat.
Allah zal je gedenken aan de hand van jouw bewustzijn van Hem en jouw daden. Zie dit als een soort
actie-reactie proces, jouw actie bepaalt wat de reactie zal zijn van Allah swt. We zien in de koran en in
de verhalen van de profeten dit concept duidelijk terugkomen. We zullen stilstaan bij een aantal
voorbeelden hiervan.

= Het verhaal van profeet Younes. In dit verhaal zien we dat profeet Younes opgeslokt werd door
een grote vis nadat hij in water is geworpen. Hij belandde in de buik van de vis. Het was enorm
donker en hij was helemaal alleen. Younes wist niet wat hij moest doen. Niemand kon hem
helpen, niemand kon hem horen en zien. Hij begon na te denken en verrichtte een dua en vroeg
Allah swt om zijn vergeving en hulp. De engelen hoorde hem en wisten dat het om profeet
Younes ging. Ze kende Younes als een oprechte, eerlijke en rechtvaardige man. Allah swt heeft
vervolgens hem een uitweg gegeven en heeft hem gered uit de buik van de vis. Mede omdat
profeet Younes Allah swt kende ook in tijden van voorspoed.

= Het verhaal van profeet Ayoub. Profeet Ayoub werd beproefd met zijn gezondheid. Hij was 18
jaar ziek. Op een gegeven moment verloor hij alles, zowel zijn gezondheid maar ook zijn hele
sociale omgeving. Men nam afstand van hem omdat ze bang waren dat hij ze zou aansteken met
die ziekte. Zijn vrouw bleef ten aller tijden bij hem om hem bij te staan en om hem te verzorgen.
De situatie werd dusdanig slecht dat zijn vrouw haar eigen haar begon te verkopen om te
kunnen overleven, zo ernstig was hun situatie. Profeet Ayoub zag dat en het deed hem
ontzettend pijn. Profeet Ayoub hief zijn handen op en deed een dua waarin hij Allah swt vroeg
om hulp en genezing. Allah swt kende Ayoub ook in voorspoedige tijden, hij was altijd een
oprechte dienaar van Allah swt. Allah swt verhoorde zijn dua en profeet Ayoub keerde weer
terug naar zijn goede gezondheid en kreeg al zijn gunsten weer terug.

= Het verhaal van profeet Zakariya. Profeet Zakariya kwam op een dag in de kamer van zijn nichtje
Maryam. Maryam was een klein meisje nog. Hij vond in haar kamer bepaalde vruchten die
eigenlijk niet te vinden zijn voor de periode van het jaar. Sommige geleerden zeggen dat het
gaat om bepaalde vruchten die je kan eten en sommige geleerden zeggen dat het gaat om
bepaalde concepten. Maar Zakariya stond versteld van de situatie en vroeg waar ze dat vandaan



heeft gehaald. Ze zei dat het afkomstig is van Allah swt. En dat Allah swt voorziet wie Hij wil
zonder beperking. Zakariya was een oudere man en zijn vrouw was onvruchtbaar. Maar hij had
altijd een kinderwens en hij hoopte dat hij toch ooit een kind zou krijgen. Op dat moment riep
Zakariya zijn heer aan, hij zei: “Mijn heer, schenk mij van Uw zijde een goed nageslacht.
Waarlijk, U bent Degene die de smeekbede verhoort.” Allah swt kende Zakariya als een oprechte
man en een man die altijd vasthield aan zijn principes. Allah swt verhoorde zijn dua en schonk
hem een zoon, Yahya, die vervolgens ook een profeet werd.

= Het verhaal van profeet Ibrahim. Profeet Ibrahim werd tijdens zijn leven vaak beproefd. Zo werd
hij als een jonge jongen geworpen in het vuur waarbij zijn geloof in Allah swt werd beproefd.
Verder werd hij ook op een latere leeftijd beproefd in zijn liefde voor zijn zoon Ismael. Ondanks
dit bleef hij standvastig en bleef hij zich vasthouden aan de principes van Allah swt. Je ziet dat
Allah swt hem gedurende zijn leven altijd heeft bijgestaan en hem altijd heeft beschermd.

= Het verhaal van Yaqoub. Je ziet dat profeet Yaqoub altijd heeft vastgehouden aan de principes
van Allah swt. Nadat zijn zoon Youssef spoorloos was, bleef profeet Yaqoub verdrietig achter. Hij
huilde zoveel dat hij eindelijk ook blind was geworden. Allah swt heeft uiteindelijk zijn zoon naar
hem teruggebracht en ook zijn zicht teruggegeven. Je ziet hier nogmaals dat Allah swt hem ook
bijstond in tijden van tegenspoed.

= Het verhaal van profeet Mohammed vzmh. Profeet Mohammed vzmh was met abu Bakr
verstopt in de grot toen ze achterna werden gekomen door de vijanden. Abu Bakr werd angstig
en de profeet Mohammed stelde hem gerust waarbij hij zei dat Allah swt de derde persoon is bij
hun. Met andere woorden, je hoeft je nergens zorgen om te maken Allah swt is diegene die met
ons is en ons zal beschermen.

Tegenwoordig zien wij in de handelwijze van vele onder ons dat zij dit concept niet goed hebben
begrepen of zich hier niet van bewust zijn. Dit blijkt namelijk uit de voorbeelden die wij om ons heen
zien waarin mensen Allah swt pas op het moment van nood beginnen aan te roepen en Hem om hulp en
steun vragen. Maar zodra deze moeilijkheid weg is genomen, zie je dat ze Allah swt niet meer kennen en
terugkeren op hun oude pad.

Allah swt zegt hierover in de koran in surah Yunus in aya 12 het volgende:
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En wanneer de mens wordt getroffen door tegenspoed, roept hij Ons aan, terwijl hij op zijn zij ligt, of
(terwijl hij) zit of staat. Maar wanneer Wij zijn tegenspoed van hem hebben weggenomen, gaat hij
door (zoals hij gewend was te doen) alsof hij Ons nooit, vanwege een tegenspoed die hem trof, heeft
aangeroepen. Zo werd voor de buitensporigen datgene wat zij deden schoonschijnend gemaakt.

Beste broeders en zusters, laten we onze band met Allah swt in tijden als het goed gaat met ons versterken
zodat Allah swt ons ook zal steunen in tijden van tegenspoed. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie

aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.



