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Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is: het vast bepaalde lot van Allah swt.  

Allah swt zegt in de koran in surah al-Qasas in aya 68 het volgende: 

لىَٰ عَمها يُشۡرڪُِونَ  ٰـ ِ وَتعََ نَ ٱللَّه ٰـ  وَرَبُّكَ يخَۡلقُُ مَا يشََاءُٓ وَيَخۡتَارُ ۗ  مَا ڪَانَ لهَُمُ ٱلۡخِيَرَةُ ۚ  سُبۡحَ

En jouw Heer schept wat Hij wil en kiest uit (wie Hij wil). Zij hebben (daarin) geen keuze. Verheerlijkt en 
Verheven is Allah boven datgene wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen.  

Allah swt maakt hier een statement dat hij Diegene is die verantwoordelijk is voor alles, Hij is diegene die 
alles schept en alles bepaalt. Wij als mensen hebben op deze zaken geen invloed. Het leven van de mens 
bestaat uit een serie van gebeurtenissen. Allah swt heeft in zijn masterplan, Loeh al Mahfoed, bepaalde 
zaken voor ieder mens vooraf vast bepaald. Dit noemen we in het Arabisch al-Qadaa en al-Qadr. Allah swt 
zegt in surah al-Hadid in aya 22 het volgende:  
 

ب ٍ۬ م ِن قَبۡلِ أنَ نهبۡرَأهََآ ۚ  ٰـ   مَآ أصََابَ مِن مُّصِيبةَ ٍ۬ فىِ ٱلۡۡرَۡضِ وَلََ فىِٓ أنَفُسِكُمۡ إلَِه فىِ ڪِتَ
ِ يسَِير ٍ۬   إنِه ذَٲلكَِ عَلىَ ٱللَّه

 
Er treft (een plaats) op de aarde of jullie geen ramp, of het staat in een boek (geschreven) voordat Wij het 
laten gebeuren. Voorwaar, dat is gemakkelijk voor Allah.  
 
Als we teruggaan naar het begin, dan zie je dat de mens geen keuze heeft gehad om te kiezen wanneer en 
waar hij geboren zou worden. Zelfs de naam die hij of zij heeft gekregen had hij geen invloed op, Allah swt 
heeft voor hem of voor haar dit bepaalt. Verder zien we gedurende het leven van een mens dat er vele zaken 
zijn die voor hem vooraf zijn vast bepaald door Allah swt. Een mooi voorbeeld hiervan is van een persoon die 
een reis wou maken naar een bepaald land. Hij doet er alles aan om die ene ticket te kunnen bemachtigen. 
Het lukt hem niet om dat ticket te kunnen bemachtigen. Via via heeft hij toch een ticket kunnen regelen. 
Eenmaal in het vliegtuig is het lot aangebroken dat die ene vliegtuig crasht en deze man overlijdt tijdens deze 
crash. Allah swt heeft voor deze persoon vast bepaald dat hij tijdens deze vlucht en op dat tijdstip dit 
wereldse leven zou verlaten. Als het lot aanbreekt dan is het onmogelijk om dit tegen te houden. De profeet 
Mohammed vzmh zei hierover aansluitend: als iets jou niet heeft geraakt dan was het onmogelijk om dit te 
laten gebeuren en als iets jou heeft geraakt dan was het onmogelijk om het te voorkomen.  
 
De mens weet nooit wanneer of waar hij zal overlijden. Niemand heeft inzage in de toekomst wat er gaat 
gebeuren, enkel en alleen Allah swt. We zien dat de afgelopen zomervakantie een aantal van onze broeders 
en zusters terug zijn gekeerd naar Allah swt. Je ziet dat het lot van Allah swt heeft vast bepaald dat ze niet in 
Nederland zouden overlijden maar juist op een andere plaats. Wij als mensen hebben hier totaal geen 
invloed op. Een verhaal wat hierop aansluit is het verhaal van profeet Souleyman en één van zijn generaals. 
Op een dag zat profeet Souleyman samen met één van zijn generaals te praten. Op dat moment kwam de 
engel des doods langs. Souleyman zag dat en zei tegen deze generaal dat de engels des doods hem aankijkt. 



De generaal was bang geworden en vroeg Souleyman om met zijn macht van de wind om hem te brengen 
naar India. Hij vroeg dit om te vluchten van het lot van Allah swt. Souleyman deed dat en bracht deze 
generaal naar India met de wind. Daaraan gekomen heeft de engels des doods de ziel van deze generaal 
ontnomen. De engel des doods kwam terug bij Souleyman en zei tegen Souleyman dat hij versteld stond, 
toen hij bij Souleyman was had Allah swt de opdracht gegeven aan hem om de ziel terug te nemen van deze 
generaal in India. Het lot van Allah swt stond al vast bepaald dat de ziel van deze man op de vast bepaalde 
tijdstip en plaats ontnomen zou worden. Een ander voorbeeld is het voorbeeld van Khalid Ibn Walid. Khalid 
Ibn Walid stond bekend als Sayfullah, het zwaard van Allah. Deze titel kreeg hij van de profeet Mohammed 
vmzh voor zijn strijd in vele slagvelden. Hij droomde altijd ervan om te sterven als martelaar tijdens een 
slagveld. Maar Allah swt heeft vast bepaald voor hem dat hij niet zou sterven tijdens een slagveld maar aan 
een natuurlijke dood. Hij stierf uiteindelijk tijdens een lang ziekbed.  
 
Beste broeders en zusters, we moeten bewust zijn van het feit dat er bepaalde zaken in ons leven vooraf zijn 
vast bepaald. Als deze zaken ons overkomen dan horen we geduldig te zijn. Wij hebben geen invloed hierop. 
Wij horen daarom dit soort zaken te accepteren. Verder heeft Allah swt ons ook geschapen met een vrije wil 
en een verstand. Op veel zaken hebben we ook zeker invloed. Wij horen daarom altijd ons best te doen om 
het juiste te doen en ook altijd de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Beste broeders en zusters, bedankt 
voor jullie aandacht! 
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


