Daden die jouw ziel doen zuiveren

Vrijdagpreek van vrijdag 8 oktober 2021

Bismillahi arahmani araheem,
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: daden die jouw ziel doen zuiveren.

Allah swt zegt in Surah az-Zoemar aya 73 het volgende:
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En degenen die hoog bewust zijn van hun Heer, zullen in groepen naar het paradijs worden geleid, totdat
zij het (paradijs) hebben bereikt, (dan) zullen de poorten hiervan worden geopend. En de bewakers ervan
zullen tegen hen zeggen: “Salaamon ‘Aleykoem (vrede zij met jullie). Goed en zuiver zijn jullie, treed het
(paradijs) daarom binnen, voor eeuwig.

Allah swt beschrijft in dit vers het moment dat de geslaagde gelovigen het paradijs zullen binnentreden. Het
is een moment wat eigenlijk niet in woorden te beschrijven is. Hoe bijzonder zal het zijn om dit moment mee
te maken en vooral hoe zal de blijdschap zijn van de gelovigen die weten dat ze voor eeuwig zullen vertoeven
in het paradijs. Daarnaast lezen we in dit vers dat de bewakers van het paradijs de gelovigen zullen
verwelkomen. Verder zien we ook dat ze refereren naar de status van deze groep, ze zijn zuiver en goed. We
leren hieruit dat enkel en alleen personen het paradijs zullen binnentreden die geheel zuiver zijn. We
bedoelen daarmee dat iemand geheel vrij is van zondes. Daarnaast zien we ook dat de mens geschapen is
met een vrije wil. De mens maakt fouten. De vraag die nu gesteld kan worden is wat kan de mens doen om
zichzelf te zuiveren van zondes en van fouten?

Allah swt heeft ons verschillende manieren aangereikt hoe wij onszelf kunnen zuiveren. Zo hebben we in dit
wereldse leven vier manieren hoe we dat kunnen doen. In het tussenleven, al-hayat al-Barzagh, hebben we
drie manieren hiervoor en op de dag des oordeels hebben vier manieren hoe we dat kunnen doen. Vandaag
zullen we stilstaan bij de vier manieren hoe we onszelf kunnen zuiveren in dit wereldse leven.

= Het verrichten van Tawbah, berouw. De eerste stap om jezelf te zuiveren is om terug te keren bij Allah
swt middels het verrichten van berouw. Allah swt in surah al-Furgan in aya 70 het volgende:
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Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden
inruilen voor goede daden. En Allah is meest vergevingsgezind, meest barmhartig.




Verder zegt Allah swt in surah at-Tahriem in aya 8 het volgende:
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O jullie die geloven, toon berouw aan Allah met oprecht berouw. Wellicht zal jullie Heer jullie slechte
daden voor jullie kwijtschelden en jullie tuinen doen binnentreden waaronder rivieren stromen.

Aansluitend hierop leert ons de profeet Mohammed vzmh dat een persoon die oprecht berouw toont dat zijn
zonde vergeven wordt alsof men de zonde nooit heeft gepleegd.

= Het gedenken van Allah swt en vergeving vragen bij Allah swt. Het is belangrijk om Allah swt gedurende
de dag te gedenken en hoog bewust zijn van Hem. Als we dit doen dan worden we bewust van onze
tekortkomingen. Dit is de eerste stap om vervolgens vergeving te kunnen vragen bij Allah swt Allah swt
zegt hierover in surah al-Imraan in aya 135 het volgende:
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En degenen die, wanneer zij een verdorvenheid begaan, of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en
Hem om vergeving vragen voor hun zonden. En wie (anders)m behalve Allah, kan de zonden vergeven?

= Het verrichten van goede daden. Het is belangrijk dat we ons blijven inzetten om goede daden te
verrichten. Allah swt zegt hierover in surah Hoed in aya 114 het volgende:
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Voorwaar, het goede neemt het slechte weg.

= Beproevingen. Dit is een middel die Allah swt schenkt aan zijn dienaar om hem te zuiveren van zijn
zondes. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende:

Verder sluit het volgende verhaal hierop. De profeet Mohammed vzmh bezocht op een dag Umm As-
Saa’ib vroeg aan haar het volgende:

Beste broeders en zusters, neem deze vier middelen mee om jezelf te zuiveren om zo te behoren tot de
geslaagden en tot de gelovigen die verwelkomd zal worden in het paradijs.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.



