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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: daden die jouw ziel doen zuiveren, deel 3.  
 
Allah swt zegt in Surah az-Zoemar aya 73 het volgende:  
 

ٰٓ إذَِا جَآٰءُوهَا وَفُتِحَتۡ أبَۡوَٲبُهَا ذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّہُمۡ إلِىَ ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ  حَتَّى 
 وَسِيقَ ٱلَّ

لِدِينَ   ـ مٌ عَليَۡڪُمۡ طِبۡتُمۡ  فَٱدۡخُلوُهَا خَ  ـ  وَقَالَ لهَُمۡ خَزَنتَُہَا سَلَ

 
En degenen die hoog bewust zijn van hun Heer, zullen in groepen naar het paradijs worden geleid, totdat 
zij het (paradijs) hebben bereikt, (dan) zullen de poorten hiervan worden geopend. En de bewakers ervan 
zullen tegen hen zeggen: “Salaamon ‘Aleykoem (vrede zij met jullie). Goed en zuiver zijn jullie, treed het 
(paradijs) daarom binnen, voor eeuwig.  

Vorige week hebben we stilgestaan bij hetgeen wat gedaan dient te worden om de ziel te doen zuiveren van 
zondes en fouten in het tussenleven, al-hayat al-Barzagh. Zoals we vorige week hebben gezegd heeft Allah 
swt ons verschillende manieren aangereikt hoe wij onszelf kunnen zuiveren. Zo hebben we in dit wereldse 
leven vier manieren hoe we dat kunnen doen. In het tussenleven, al-hayat al-Barzagh, hebben we drie 
manieren hiervoor en op de dag des oordeels hebben we vier manieren hoe we dat kunnen doen. Vandaag 
zullen we stilstaan bij de vier manieren hoe onze ziel gezuiverd kan worden op de dag des oordeels:  

▪ Angst op het moment dat je opstaat uit je graf. Allah swt zal ieder ziel doen opstaan uit zijn graf. Op dat 
moment zal de dag des oordeels beginnen. Het is een dag wat beschreven wordt als een dag van angst 
en vrees. Ieder ziel zal zich zorgen maken over hoe het met hem of haar gesteld zal zijn. Het is een fase 
waarin je enkel en alleen op jezelf bent gefocust. Allah swt zegt hierover in surah al-Muzzammil in aya 17 
het volgende:  

ا يَجۡعَلُ ٱلۡوِلۡدَٲنَ شِيباً   فَكَيۡفَ تتََّقُونَ إنِ كَفَرۡتُمۡ يوَۡمًً۬
 

Hoe kunnen jullie jezelf beschermen, als jullie niet geloven in de dag die de kinderen grijs zal maken?  

Verder zegt Allah swt over deze dag in surah al-Ma’aaridj in aya 10 het volgende: 

ا  وَلََ يسََۡٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًً۬
 

En geen naaste zal naar een (andere) naaste vragen.  

De angst op deze dag is ongekend. Om die reden zal Allah swt ieder ziel compenseren voor deze angst door 
zijn zondes en fouten te doen vergeven.   

▪ Het staan voor Allah swt op de dag des oordeels. Op de dag des oordeels zal ieder ziel voor Allah swt 
staan om verantwoording af te leggen voor al zijn daden. Het moment dat je voor Allah swt staat is niet 
gemakkelijk. Het is een moment dat niemand je bij kan staan, je bent enkel en alleen met Allah swt. Op 



dat moment zal Allah swt verschillende vragen aan je stellen. Vooral als je Allah swt ongehoorzaam bent 
geweest zal dit moment als zeer zwaar worden ervaren. Allah swt zal je voor dit zware proces 
compenseren door je ziel te zuiveren. Het hoort allemaal bij het zuiveringsproces.  

▪ De Shafa’aah, bemiddeling, van de profeet Mohammed vzmh. Op de dag des oordeels zullen de mensen 
het heel zwaar hebben en ze zullen lang moeten wachten en last hebben van de hitte, de verschrikkingen 
en ontberingen. Onze profeet Mohammed vzmh zal voor ons met de toestemming van Allah swt 
bemiddelen om zo ons te beschermen tegen het hellevuur. De profeet Mohammed vzmh zal aan Allah 
swt vragen om ons te vergeven voor onze zondes en tekortkomingen. De profeet Mohammed vzmh zei 
hierover het volgende: Iedere Profeet had een smeekbede die beantwoordt werd en iedere Profeet 
smeekte hierom (tijdens zijn leven) in deze wereld. Maar ik bewaar mijn smeekbede zodat ik kan 
bemiddelen voor mijn gemeenschap (op de dag des oordeels) en (mijn smeekbede) bereikt 
iedereen die sterft zonder iets als deelgenoot naast Allah te aanbidden. 

▪ De vergeving van Allah swt. Er zullen nog steeds gelovigen achterblijven die nog steeds niet gezuiverd zijn 
van hun zondes en fouten en zij zullen hierdoor het hellevuur binnentreden. De naasten van deze 
personen zullen dan aan Allah swt vragen en smeken of Hij hun naasten wil vergeven en bevrijden uit het 
hellevuur. Allah swt zal vervolgens de toestemming geven aan deze personen om hun aan te wijzen. 
Zoals we in het eerste deel hebben aangegeven zal het voorhoofd van een gelovige waarmee hij de 
Sujoed heeft verricht nooit verbranden. Dat zal het herkenningspunt zijn van hun naasten. De profeet 
Mohammed vzmh beschrijft deze situatie als volgt: Zij zullen zeggen: “O Allah! (Bevrijd) onze 
broeders (want zij) waren gewoon om met ons te bidden, met ons te vasten en ook goede daden met 
ons te verrichten.” Allah zal zeggen: “Ga en verwijder (van de Hel) eenieder in wiens hart je geloof 
vindt gelijk aan het gewicht van een Dinar.” Allah zal het Vuur verbieden om de gezichten van die 
zondaars te verbranden. Zij zullen naar hen toegaan en een aantal van hen tot aan hun voeten, en 
sommigen tot het midden van hun benen in de Hel treffen. Dus zullen ze degenen die zij herkennen 
verwijderen en vervolgens keren ze terug, en Allah zal (tegen hen) zeggen: “Ga en verwijder (van de 
Hel) eenieder in wiens hart je geloof vindt gelijk aan het gewicht van een halve Dinar.” Ze zullen 
degenen die zij herkennen verwijderen en terugkeren, en dan zal Allah zeggen: “Ga en verwijder (van 
de Hel) eenieder in wiens hart je geloof vindt gelijk aan het gewicht van een atoom, en zo zullen zij al 
degenen die zij zullen herkennen verwijderen.” 

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Dan zullen de Profeten en de Engelen en de gelovigen bemiddelen, 
en (als allerlaatste) zal de Almachtige (Allah) zeggen: “Nu rest Mijn Voorspraak.” Hij zal dan een 
handvol van het Vuur vasthouden waaruit Hij een aantal mensen van wie de lichamen verbrand zijn zal 
verwijderen, waarna zij in een rivier aan de ingang van het Paradijs zullen worden geplaatst, genaamd 
het water des levens. Zij zullen aan haar oevers groeien, zoals een zaadje groeit dat door de stroom 
wordt meegevoerd…” 

Uiteindelijk zullen de allerlaatste gelovigen gered worden uit het hellevuur en zullen ze naar het paradijs 
gaan. Zoals we eerder hebben aangegeven zal enkel en alleen de gezuiverde ziel het paradijs binnentreden. 

Beste broeders en zusters, hiermee sluiten we de reeks over het onderwerp ‘de daden die jouw ziel doen 
zuiveren’ af. Ik wil jullie dan ook op het hart drukken: neem de punten van de vorige twee vrijdagpreken en 
de punten van vandaag mee en laten we ons inzetten om onszelf en onze naasten te zuiveren van onze 
zondes en fouten opdat we Allah’s tevredenheid zullen bereiken en Hij ons een plek in het paradijs zal 
schenken.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht. 

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoe.  


