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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de voor- en nadelen van het hebben van 
vermogen.  
 
Allah swt zegt in Surah al-Aadiyaat, aya 6, 7 en 8 het volgende:  
 

نَ لرَِب هِۦِ لكََن ود ٌ۬ )٦( وَإنَِّه   ۥ عَلىَٰ ذَٲلكَِ لشََہِيد ٌ۬ )٧( ٰـ نسَ ِ  إنَِّ ٱلۡإ
رِ لشََدِيد   خَيإ

ِ ٱلإ ب    وَإنَِّه   ۥ لِح 
 
Voorwaar, de mens is zeker ondankbaar jegens zijn Heer. En waarlijk, hij getuigt daar zeker van. En 
waarlijk, zijn liefde voor het bezit is zeker intens.   

Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat de mens een grote liefde heeft voor het hebben van bezit. Het is 
menseigen dat men een behoefte heeft om vermogen te vergaren. Voordat we hierop gaan inzoomen, willen 
we eerst stilstaan bij het begrip vermogen. Wat verstaan we onder vermogen? Vermogen is al hetgeen wat 
een persoon bezit. Denk hierbij aan geld, grond, huizen etc. Vermogen heeft men nodig om te kunnen leven. 
Zonder het hebben van vermogen kan je niet leven. Om die reden zien we dat ieder mens geschapen is met 
een behoefte naar vermogen. Allah swt zegt hierover in surah al-Fadjr in aya 20 het volgende: 

ا ا جَم ًّ۬  وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُب ًّ۬
 

En jullie houden met veel liefde van het bezit.  

Het hebben van vermogen is net als een mes, afhankelijk van hoe je het gebruikt kan het vele voordelen met 
zich meebrengen of juist vele nadelen. Het is geheel afhankelijk van de houding en het gedrag van de 
gebruiker. We zien dat het hebben van veel vermogen voor een aantal een hele fitna is, terwijl het juist voor 
de ander een hele verrijking is en wat ervoor heeft gezorgd dat men juist meer de tevredenheid van Allah swt 
heeft bereikt. Het is ook een manier van Allah swt om de mensen te beproeven hiermee. Allah swt zegt 
hierover in surah at-Taghaboen in aya 15 het volgende: 

ُ عِندَهُ  ۤۥ أجَۡرٌ عَظِيمًٌّ۬  دُكُمۡ فتِۡنَةًٌّ۬ ۚ  وَٱللَّه ٰـ  إنِهمَآ أمَۡوَٲلُكُمۡ وَأوَۡلَ
 

Jullie bezittingen en jullie kinderen zijn slechts een beproeving. En bij Allah is een grandioze beloning.  

Verder zullen we op de dag des oordeels verantwoording moeten afleggen voor ons vermogen. Zo worden 
we ondervraagd hoe we ons vermogen hebben vergaard en ook hoe we ons vermogen hebben uitgegeven. 
Om die reden moeten we heel kritisch zijn hoe we aan ons vermogen komen en ook hoe we ons vermogen 
uitgeven. Het hebben van veel vermogen opent natuurlijk deuren en maakt het leven heel gemakkelijk. 
Verder biedt het ook kansen om de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Denk hierbij aan het helpen van 



armen, het bouwen van weeshuizen en moskeeën etc. Verder opent het ook deuren om daden te verrichten 
die na je dood ook voor jou zullen blijven werken. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: 
“De goede daden die een gelovige na zijn dood zullen bereiken, zijn: “Kennis die hij heeft opgedaan en 
heeft verspreid; een rechtschapen zoon die hij achterlaat; een exemplaar van de Koran die hij achterlaat 
als nalatenschap; een moskee die hij heeft gebouwd; een huis dat hij heeft gebouwd voor reizigers; een 
kanaal dat hij heeft gegraven; of liefdadigheid die hij tijdens zijn leven in goede gezondheid heeft 
gegeven.” 

Het hebben van veel vermogen opent ook deuren naar slechtheid en zondes. Om te beginnen zien we dat de 
kans op hoogmoed aanwezig is op het moment dat iemand veel vermogen vergaart. Je ziet dat men neerkijkt 
op mensen en het gevoel heeft dat hij of zij hoger is dan anderen. Verder zie je dat men zo gefocust is op het 
wereldse dat men vergeet waar het leven uiteindelijk omdraait en dat is het bereiken van de tevredenheid 
van Allah swt. Allah swt zegt hierover in surah al-Moenaafiqoen in aya 9 het volgende: 

ِ ۚ  وَمَن دُڪُمۡ عَن ذِڪۡرِ ٱللَّه ٰـ كُمۡ وَلََٓ أوَۡلَ
أٓيَُّہَا ٱلهذِينَ ءَامَنُواْ لََ تُلۡهِكُمۡ أمَۡوَٲلُ ٰـ  يَ

سِرُونَ  ٰـ ٮِٕٓكَ هُمُ ٱلۡ خَ ٰـ وْلَ
ُ
 يفَۡعَلۡ ذَٲلكَِ فَأ

 

O jullie die geloven, laat jullie bezittingen en jullie kinderen jullie niet afleiden van het gedenken van Allah. 
En wie dat wel doet, zij behoren tot de verliezers.  

Verder loop je het gevaar dat je één van de pilaren van de islam niet praktiseert, het uitgeven van de 
jaarlijkse zakaat. Je ziet dat naarmate men steeds meer vermogen heeft, steeds het lastiger vindt om de 
zakaat over zijn vermogen uit te geven. Om die reden is het een groot nadeel van het hebben van vermogen. 
Het is een enorme grote zonde wat vaak wordt onderschat. Op het moment dat je vermogen bezit dan hoor 
je jaarlijks het percentage uit te rekenen en uit te geven om zo je vermogen te zuiveren.  

Beste broeders en zusters, wees bewust van de verantwoordelijkheid die op jouw schouders ligt als het gaat 
om je vermogen. Zorg ervoor dat je juist de vruchten plukt van je vermogen door met je vermogen dichterbij 
Allah swt te komen in plaats van dat je juist meer afstand neemt. Stel jezelf de kritisch vraag wat de 
toegevoegde waarde is van jouw vermogen als het gaat om het bereiken van de tevredenheid van Allah swt.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht. 

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 

 

  


