Luiheid en uitstel in het praktiseren van [ICCW
jouw geloof

Vrijdagpreek van vrijdag 29 oktober 2021

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: luiheid en uitstel in het praktiseren van jouw
geloof.

Allah swt zegt in Surah an-Nisaa aya 142 het volgende:

- l—2

906 85La)] (5| 508 I3]5 peca> by all Qggpu Ceiis 5ol Of
XLJS W aul US)S.LJ Ug uul.fJ U99|

Voorwaar de hypocrieten bedriegen (naar hun mening) Allah, maar Hij (Allah) bedriegt hun. En wanneer zij
opstaan voor het gebed, staan zij lui op, om slechts door de mensen gezien te worden. En zij gedenken
Allah slechts weinig.

Allah swt geeft hier een beschrijving van de hypocrieten. We lezen terug in deze aya dat deze categorie
mensen omschreven worden als een groep die daden verrichten met de verkeerde intentie en ook zie je dat
ze daden van aanbidding lichtelijk nemen en met luiheid praktiseren. Vandaag zullen we stilstaan bij de
gevolgen van luiheid in het praktiseren van jouw geloof zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals.
Om te beginnen zien we dat luiheid een ziekte is met grote gevolgen, waarbij de persoon zelf het slachtoffer
is. Je ziet dat de persoon die lui is altijd afhankelijk is van anderen. Verder zie je dat deze persoon op alle
vlakken stilstaat en geen ambities kent. Tegelijkertijd zie je ook dat deze persoon geen doelen kent in zijn
leven. Terwijl het hebben van doelen in het leven essentieel is om als mens vooruit te komen. Men zegt ook
wel een mens zonder doelen is netals een vis zonder water. Om die reden moeten we luiheid en
uitstelgedrag niet onderschatten. Luiheid en uitstelgedrag is de grootste vijand van succesvol zijn in het
leven. De profeet Mohammed vzmh had de gewoonte om vaak Allah swt te smeken om hem te beschermen
tegen deze kwaal. Om precies te zijn sprak hij de volgende woorden uit:

Daarnaast moeten we beseffen dat een gelovige actief hoort te zijn en altijd het maximale uit zichzelf moet
halen. Allah swt heeft eenieder begunstigd met een bepaald vermogen. Wij horen dit vermogen 100% te
benutten door onszelf volledig in te zetten om onszelf verder te doen ontwikkelen zowel voor dit wereldse
leven als het hiernamaals. De profeet Mohammed vzmh zei hierover aansluitend het volgende:

Verder leert Allah swt ons dat deze ziekte van luiheid en uitstelgedrag geleidelijk toeneemt als hier gehoor
aan wordt gegeven. Verder zien we ook dat er vijf verschillende soorten zijn van luiheid:



=  Luiheid en uitstelgedrag in de verplichte aanbiddingen. Allah swt heeft de mens geschapen om Hem te
aanbidden. Het doel in het leven is om daden te verrichten om zo de tevredenheid te bereiken van Allah
swt. We zien dat de shaitaan er alles aandoet om de mens te misleiden om zo min mogelijk goede daden
te verrichten. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe de shaitaan te werk gaat bij de gelovige om hem af te
houden van het gebed. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende:

= Luiheid en uitstelgedrag in het verrichten van extra aanbiddingen (nawafiel). We zien dat het verrichten
van de extra aanbiddingen de gelovige dichterbij de tevredenheid van Allah swt brengt. Het is iets wat
vaak onderschat wordt qua waarde.

= Afhankelijk zijn van anderen. Luiheid en uitstelgedrag zorgt ervoor dat men zich afhankelijk gaat
opstellen van anderen. Zoals we eerder hebben aangegeven heeft eenieder het vermogen gekregen om
zichzelf te ontwikkelen en de gunsten die hij heeft gekregen optimaal te kunnen gebruiken. Door deze
ziekte zie je dat men in de weg staat om in beweging te komen.

= Stilstand in ontwikkeling. Je ziet dat luiheid en uitstelgedrag ertoe leidt dat men totaal geen behoefte
heeft om zichzelf verder te doen ontwikkelen. Dit geldt zowel voor wereldse zaken zoals studie
gerelateerd en ook voor zaken die gerelateerd zijn aan het geloof, denk hierbij aan hoe men het gebed
correct moet verrichten etc.

= Het missen van een verantwoordelijkheidsgevoel en onverschillig zijn. Je ziet dat luiheid en uitstelgedrag
ertoe leiden dat iemand totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel heeft over zijn leven maar ook niet
over zijn naasten. Je ziet dat deze persoon heel onverschillig door het leven gaat. Terwijl een gelovige
juist ten aller tijden zijn verantwoordelijkheid hoort te nemen. Wij zullen hier op de dag des oordeels ook
over ondervraagd worden. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende:

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en stel jezelf de vraag: waar sta ik? Zorg ervoor dat je
deze karaktereigenschappen niet eigen maakt want zoals we gezegd hebben leidt dit tot grote nadelen zowel
in dit wereldse leven als in het hiernamaals.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoe.



