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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het belang van vrijwilligerswerk.  
 
Allah swt zegt in Surah al-Baqarah aya 110 het volgende:  
 

ندَٱلَلِّّۗ تجَِّدُوهُعِّ نۡخَيۡر ٍ۬ كُمم ِّ نَفُسِّ مُواْلِِّ وَأقَِّيمُواْٱلصَلوَٰةَوَءَاتوُاْٱلزَڪَوٰةَۚوَمَاتقَُد ِّ
ير ٍ۬ بِّمَاتعَۡمَلوُنَبَصِّ  إِّنَٱلَلَّ

 
En onderhoud het gebed en draag de Zakaat af. En al het goede wat jullie voor jezelf vooruit hebben 
gezonden, zullen jullie bij Allah aantreffen. Voorwaar, Allah is Alziend over wat jullie doen.  

Een gemeenschap die over goedheid, liefde en barmhartigheid beschikt, levert een goede en gezonde 
leefklimaat op. Het elkaar helpen op vrijwillige basis met goede daden is van cruciaal belang in een 
vruchtbare gemeenschap. Goede daden kunnen alle soorten daden betreffen, klein en groot. In het 
genoemde vers maakt Allah swt aan ons duidelijk dat alles wat je doet vanuit een vrijwillige basis terug zal 
vinden op de dag des oordeels. Het belangloos helpen van een ander is een karaktereigenschap wat behoort 
tot een oprechte gelovige. Men moet zoveel mogelijk mensen helpen met als doel om de tevredenheid van 
Allah swt te bereiken. Allah swt zegt aansluitend hierover in Surah al-Insaan in aya 9 het volgende: 

وَلََشُكُورًا نكُمۡجَزَآءًٍ۬ لََنرُِّيدُمِّ ٱلَلِّّ مُكُمۡلِّوَجۡهِّ  إِّنمََانُطۡعِّ
 

Zeggende: Wij voeden jullie slechts omwille van het gezicht van Allah. Wij willen geen beloning en geen 
dank van jullie.  

Verder als we kijken naar het gedrag van ons profeet Mohammed vzmh dan zien we deze karaktereigenschap 
heel duidelijk terug. Het moment dat de profeet de eerste openbaring kreeg, is hij in shock naar huis 
gevlucht. Toen hij opgevangen werd door zijn vrouw Khadija stelde ze hem gerust door de volgende woorden 
uit te spreken: “Oh nee, Allah zou je nooit in de steek laten. Je houdt contact met je bloedverwanten, zorgt 
voor iedereen, geeft aan de behoeftigen, bent gastvrij en steunt anderen bij hun onheil”.  

De positieve kenmerken van een gemeenschap waarin vrijwilligerswerk centraal staat, is het bestaan van 
grote verbondenheid, sterke saamhorigheid, gevoel van voldoening en vriendschap en het levert een positief 
en veilig leefklimaat op. Ons profeet Mohammed vzmh leert ons om vrijwilligerswerk niet lichtelijk te nemen. 
Zo heeft hij de volgende woorden uitgesproken om ons attent te maken: “Er is geen moslim die een boom 
plant of een veld zaait en er vogels, mensen of dieren van eten zonder dat het hiermee een liefdadigheid is 
voor hem.” 
 
Verder leert ons profeet Mohammed vzmh in een andere overlevering het volgende: “Een gelovige jegens 
een gelovige is als de bakstenen van een muur, elkaar versterkend.” Terwijl (hij dit zei) greep de profeet 
vzmh zijn handen, door zijn vingers ineen te strengelen. Wij horen elkaar aan te vullen, iedereen is anders en 
iedereen heeft zijn eigen talent waarin hij of zij goed in is. Door elkaar te helpen en te ondersteunen kunnen 



we als gemeenschap groeien. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierover het volgende: “De beste 
onder de mensen, is hij die nuttig is voor andere medemensen”. 
 
Daarnaast moet je beseffen dat Allah swt alles ziet en hoort. Zoals genoemd in het bovenstaande vers zal je 
alles terugvinden op de dag des oordeels. Verder maakt Allah swt ook een belofte dat als jij een ander helpt 
op welke wijze dan ook, dan zal Allah swt jou ook helpen. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het 

volgende: “Eenieder die zijn broeder in het geheim helpt, Allah zal hem helpen in deze wereld en de 
volgende.” 
 
Beste broeders en zusters, neem dit mee en stel jezelf de vraag wanneer het voor jou de laatste keer is 
geweest dat jij iemand belangloos hebt geholpen? Als je hierover lang moet nadenken dan is dit jouw kans 
om hiermee aan de slag te gaan. En besef dat alles wat jij doet voor de ander, zowel in dit wereldse leven als 
in het hiernamaals terug zal krijgen. Vaak ook vanuit een onverwachtse hoek!  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht. 

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 

 


