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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de omgang met de zondaar.  
 
Allah swt zegt in Surah al-Ghaafir aya 7 het volgende:  

 
ذِينَ تاَبُواْ وَٱتَّبعَُواْ سَبِيلكََ 

ا فَٱغۡفِرۡ للَِّ  رَبَّنَا وَسِعۡتَ ڪُلَّ شَىۡء ٍ۬ رَّحۡمَة ٍ۬ وَعِلۡم ٍ۬
 وَقهِِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ 

 
Onze Heer, U omvat alle zaken met genade en kennis. Dus vergeef degenen die berouw tonen en Uw 
rechte weg volgen, en behoedt hen voor de bestraffing van het hellevuur.  

In deze aya zien we dat de engelen Allah swt vragen om de zondes van de gelovigen te doen vergeven. In de 
tijd van de profeet Mohammed vzmh zien we dat de gelovigen toentertijd zeer hoog bewust waren van hun 
daden en wegbleven van zondes. Hun vrees voor Allah swt was dusdanig groot dat ze geen enkele zonde 
onderschatten. Ze waren zo hoog bewust van Allah swt dat ze er alles aan deden om Allah swt niet 
ongehoorzaam te zijn. Echter blijven wij als mens kwetsbaar om fouten te kunnen maken. De vraag die nu 
gesteld kan worden is: Hoe ging de profeet Mohammed vzmh om met de zondaars? De profeet Mohammed 
vzmh benaderde deze mensen met wijsheid en genade. Dit deed hij omdat hij er zich van bewust was dat de 
mens niet vrij is om fouten te maken. De mens is immers geschapen met een vrije wil en is kwetsbaar voor de 
influisteringen van de shaytaan. De volgende twee overleveringen van onze profeet Mohammed vzmh laten 
dit duidelijk naar voren komen. Tijdens het leven van de Profeet was er een man genaamd Abdullah wiens 
bijnaam Ezel was, en hij was gewend om Allah’s boodschapper aan het lachen te maken. De profeet had de 
straf van 40 zweepslagen uitgebracht aan hem vanwege het drinken van alcohol. En op een dag werd hij 
naar de Profeet gebracht op dezelfde beschuldiging en werd opnieuw gestraft. Daarop zei een man die 
aanwezig was hierbij: "O Allah, vervloek hem! Hoe vaak heeft hij deze zonde begaan en is hij hiervoor 
gestraft. De profeet zei: "Vervloek hem niet, want bij Allah, ik weet dat hij Allah en Zijn boodschapper 
liefheeft." 
 
Verder zien we dit ook terug in een andere overlevering. Er werd een dronkaard bij de profeet gebracht en 
hij gaf de opdracht om de straf van 40 zweepslagen uit te voeren. Sommigen van ons sloegen hem met 
onze handen, en sommigen met hun schoenen, en sommigen met hun gewaden (in de vorm van een 
zweepslag). Toen die dronkaard was weggegaan, zei een man: "Wat is er met hem? Moge Allah hem te 
schande maken!" De boodschapper van Allah zei: "Help de Satan niet tegen uw (moslim) broeder." 
 
We leren uit deze overleveringen dat we de zondaar niet moeten vervloeken maar juist moeten benaderen 
met genade en wijsheid om diegene te helpen om berouw te tonen en terug te keren naar het juiste pad. Een 
zondaar is net als iemand die ziek is. Een persoon die ziek is wordt met wijsheid en genade benaderd om zo 
een juiste diagnose te geven om zo te komen tot een juiste behandeling. Dit geldt hetzelfde met een zondaar. 
Verder moeten we nooit zeggen dat iemand nooit vergeven zal worden. Allah swt is de meest 
vergevensgezinde en is in staat om alle zondes te vergeven. Verder moeten we ook nooit neerkijken op de 
zondaar. Het kan zomaar zijn dat jij of ik diegene kan zijn op een dag die in zo’n situatie terecht kan komen. Je 



hebt mensen die een hun hele leven op het pad van Allah swt bevinden en dan in de laatst fase van hun leven 
afwijken van het juiste pad en hierdoor een slecht einde hebben. De profeet Mohammed vzmh zei hierover 
het volgende: Bij Allah, buiten Wie er geen god is, één van jullie zal werkelijk (het soort) daden verrichten 
van de mensen van het Paradijs, totdat er tussen hem en deze (een afstand van) een armslengte is en dan 
zal hij (de soort) daden verrichten van de mensen van de Hel en daar zal hij vervolgens terechtkomen. En 
één van jullie zal (het soort) daden verrichten van de mensen van de hel, totdat er tussen hem en deze nog 
maar (een afstand van) een armslengte is en dan zal hij (de soort) daden verrichten van de mensen van het 
Paradijs en daar zal hij vervolgens terechtkomen.” 
 
Wij moeten om die reden ten aller tijden kritisch zijn naar onszelf en ook moeten we niet neerkijken op de 
ander. Verder zoals we eerder hebben gezegd moeten we de zondaar op een wijze manier benaderen. De 
volgende overlevering laat dit heel duidelijk zien. Er kwam een jonge man naar de profeet Mohammed vzmh 
en zei: “O Boodschapper van Allah geef mij toestemming om Zinaa te plegen.” De mensen wendden zich 
berispend tot hem, zeggende: “Ssshht!” De Boodschapper van Allah vzmh zei: “Kom dichterbij.” Waarna hij 
dichterbij kwam. Hij zei: “Ga zitten”, waarna hij ging zitten. Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je moeder 
wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij 
zei: “Noch wensen de mensen dit voor hun moeders.” Toen vroeg hij vroeg hem: “Zou je dit voor je dochter 
wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij 
zei: “Noch wensen de mensen dit voor hun dochters.” Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je zus wensen?” Hij 
antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij zei: “Noch 
wensen de mensen dit voor hun zussen.” Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je tante (van vaderskant) 
wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij 
zei: “Noch wensen de mensen dit voor hun tantes (van vaderskant).” Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je 
tante (van moederskant) wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah 
mij voor u offeren!” Hij zei: “Niemand van de mensen wenst dit voor hun tantes (van moederskant).” Toen 
plaatste de Profeet (vrede zij met hem) zijn hand op hem en zei: “O Allah, vergeef hem zijn zonde, reinig 
zijn hart en bescherm zijn geslachtsdeel (tegen Zinaa).” 

 
Kijk hoe de profeet Mohammed vzmh deze jongeman benaderde en hem de les meegaf. Met totale wijsheid, 
geduld en genade. Zo horen wij om te gaan met de zondaar.  
 
Beste broeders en zusters, laten we in het vervolg onze broeders en zusters die een misstap hebben gemaakt 
met wijsheid, geduld en genade benaderen. Wij horen niet gelijk te oordelen, wij horen juist diegene te 
helpen en te motiveren om berouw te tonen en hen te helpen om weer terug te komen op het juiste pad.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht. 

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 

 


