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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het niet onderschatten van de kleine zondes.  
 
Allah swt zegt in Surah al-An’aam in aya 120 het volgende:  

 
ثۡمَ سَيُجۡزَوۡنَ بمَِا كَانوُاْ يقَۡتَرِفُونَ  ثۡمِ وَبَاطِنَهُ   ۥۤۚ إنَِّ ٱلَّذِينَ يَكۡسِبُونَ ٱلِۡۡ هِرَ ٱلِۡۡ ٰـ  وَذَرُواْ ظَ

 
En verlaat de zichtbare en de verborgen zonden. Voorwaar, degenen die zondigen, zullen worden vergolden 
vanwege datgene wat zij deden.  

Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat we afstand horen te houden van elke zonde, ongeacht hoe groot deze is 
en ongeacht of deze zichtbaar of verborgen is. Wij zullen op de dag des oordeels verantwoording afleggen voor al 
onze daden en we zullen bestraft worden voor de zondes die we hebben verricht. Tevens leert Allah swt ons dat 
diegene die continue zondigt ook in dit wereldse leven bestraft zal worden. Je ziet dat deze persoon altijd in onrust 
leeft wat gekenmerkt is met angst en verdriet. Het is om die reden belangrijk dat we geen enkele zonde moeten 
onderschatten. Je ziet helaas vandaag de dag dat we kleine zondes als iets kleins zien. Je ziet dat sommige zelfs 
onverschillig zijn als het gaat om de kleine zondes, het lijkt alsof er niks aan de hand is en je ziet dat ze er zelfs mee 
pronken. Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling waar we onszelf en onze naasten voor moeten beschermen. 
Onderschat nooit een kleine zonde, omdat de bergen zijn opgebouwd uit kleine steentjes. Als we kijken naar de 
metgezellen dan zie je dat ze ontzettend alert waren, geen enkele zonde werd onderschat, alles werd kritisch 
bekeken en ze deden er alles aan om geen misstap te maken. Men was ervan bewust dat een kleine zonde kan 
leiden tot een grote zonde. En als zij een misstap hadden gemaakt dan keerden ze snel terug op het pad van Allah 
swt middels berouw.   
 
De Shaitaan is continue bezig om de mens te misleiden. Hij fluistert de mens in om iemand te verleiden om het pad 
van Allah swt te verlaten. Je ziet dat de Shaitaan op verschillende vlakken de mens misleidt om kleine zondes te 
doen verrichten. De Shaitaan werkt altijd geleidelijk en stap voor stap. Hij begint eerst met een kleine zonde om zo 
vervolgens stapsgewijs de mens grote zondes te laten verrichten. Denk bijvoorbeeld met het gebed. De Shaitaan 
fluistert de mens in om het gebed “iets” uit te stellen. Door het uit te stellen zie je dat deze persoon het gebed te 
laat verricht of zelfs helemaal niet. De kleine zonde heeft ertoe geleidt dat iemand een grote zonde gaat verrichten. 
Je ziet dit op verschillende vlakken terug. Een ander voorbeeld is het verhaal van profeet Adam en zijn vrouw. Allah 
swt heeft het voor Adam verboden verklaart om te eten van de boom. De Shaitaan heeft vervolgens Adam 
ingefluisterd om van de verboden boom te eten. De Shaitaan heeft hem misleidt door tegen hem te zeggen dat hij 
een engel wordt en dat hij eeuwig in het paradijs zal verblijven. Profeet Adam heeft vervolgens deze zonde 
gepleegd. Wij horen daarom te allen tijde de innerlijke strijd aan te gaan met deze influisteringen van de Shaitaan 
om zo niet in de val te trappen van de Shaitaan.  
 
Beste broeders en zusters, onderschat een kleine zonde niet en zorg ervoor dat je altijd kritisch bent naar jezelf. Als 
je een zonde hebt gepleegd, keer dan gelijk terug op het pad van Allah swt middels berouw.   
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht. 

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


