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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: het hebben van een zuivere intentie bij het verrichten van daden.  
 
Allah swt zegt in surah al-Bayyinah in aya 5 het volgende: 
 

لَوٰةَ وَيؤُۡتوُاْ  ينَ حُنفَاَءَٓ وَيقُِيمُواْ ٱلصا َ مُخۡلِصِينَ لهَُ ٱلد ِ  وَمَآ أمُِرُوٓاْ إِلَّا لِيعَۡبدُوُاْ ٱللَّا

كَوٰةَ ۚ  وَذٲَلِكَ دِينُ ٱلۡقَي مَِةِ   ٱلزا
 
En zij werden uitsluitend opgedragen om niets anders dan (alleen) Allah te aanbidden, terwijl zij hun 
godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden, als monotheïsten. En (zij werden opgedragen om) het gebed te 
onderhouden en de Zakaat af te dragen. En dat is de rechte godsdienst.  

Allah swt maakt ons hier duidelijk dat we daden moeten verrichten met een zuivere intentie. Je verricht 
daden om zo de tevredenheid van Allah swt te kunnen bereiken. Het hebben van een zuivere intentie is de 
kern van het geloof. We zien daarom ook dat dit één van de belangrijkste eigenschappen is van een gelovige. 
Een zuivere intentie is net als een fundament van een huis. Zonder het fundament zal het huis niet blijven 
staan. Sommige geleerden geven zelfs de metafoor van een ziel in een lichaam. Het hebben van een zuivere 
intentie bij het verrichten van daden is net als een ziel in een lichaam, zonder een zuivere intentie zijn je 
daden als het ware levenloos of vruchteloos. Ook zien we in vele overleveringen terug dat wanneer mensen 
daden hebben verricht, in het wereldse leven, zonder hierbij een zuivere intentie te hebben. De daden van 
deze mensen niet geaccepteerd worden door Allah swt. Allah swt zal ze verwijten waarom ze deze daden niet 
voor hem hebben verricht en tevens zal Allah swt tegen deze groep mensen zeggen dat ze naar die 
deelgenoten moeten gaan voor hun beloning. Oprechte intentie is zeer belangrijk in de islam. Het verrichten 
van daden, zuiver en alleen om Allah te behagen, vormt de hoeksteen van goede daden. Om in het 
hiernamaals beloond te worden, dient elke handeling uit een zuivere intentie voort te komen. Wij horen om 
die reden daden niet te verrichten omwille van de mensen. Hoe vaak zie je dat men bepaalde “goede” daden 
verricht omwille de complimenten en aanzien van de mensen. Dit hoort nooit een doel te zijn van een 
gelovige. Een gelovige heeft altijd zijn oog op het bereiken van de tevredenheid van Allah swt. Dit hoort zijn 
doel te zijn en niet de tevredenheid van de mensen. Een wijze geleerde heeft ooit gezegd dat de persoon die 
daden verricht omwille de tevredenheid van de mensen net als een reiziger is die zijn tas heeft gevuld met 
zand. Hij doet veel moeite om deze tas te dragen maar als je kijkt naar de inhoud dan zal dit hem niet baten. 
Dit geldt ook voor de persoon die continue daden loopt te verrichten voor de mensen in plaats van voor Allah 
swt. De profeet vzmh heeft ons overgeleverd in een hadith Qudsi dat Allah swt zegt dat indien een daad 
verricht wordt met een intentie die niet zuiver is, dan heb Ik deze daad niet nodig. De daad die verricht 
wordt, moet zuiver zijn van deelgenoten. Een van de bekendste overleveringen van de woorden van de 
Profeet Mohammed vzmh luiden: “Daden worden aan de hand van intentie beoordeeld. Iemand wordt 
beloond voor wat hij of zij zich heeft voorgenomen om te doen.”  

Dus als iemand niet de intentie heeft om daarmee de tevredenheid van Allah swt te bereiken, dan zal hij zijn 
beloning hiervoor niet terugvinden bij Allah swt. Een andere overlevering die hierop aansluit zijn de volgende 



woorden van onze profeet Mohammed vzmh: “Voorwaar, Allah kijkt niet naar jullie lichamen en uiterlijk 
maar Hij kijkt naar jullie harten en jullie daden.” 

Als we kijken naar het leven van de metgezellen dan zien we deze eigenschap heel duidelijk terug bij hen. Zij 
deden er alles aan om zichzelf te beschermen dat hun intentie niet afwijkt van de zuivere intentie. Zo 
verrichtten zij daden meestal in het geheim en hingen hun daden niet aan de grote klok om zo te voorkomen 
dat hun intentie onzuiver werd. Verder leert de islam ons dat diegene die continue hiervoor waakt vele 
vruchten terug zal vinden hiervan. We zullen stilstaan bij vier vruchten van het hebben van een zuivere 
intentie bij het verrichten van daden.  

▪ Allah swt beschermt zijn dienaar tegen het verrichten van zondes. Diegene die continue waakt op zijn 
zuivere intentie, Allah swt zal hem ook beschermen tegen de verleidingen om zondes te verrichten. Een 
mooi voorbeeld hiervan is de situatie van profeet Youssef. Profeet Youssef werd verleid om ontucht te 
plegen. Door zijn sterke band met Allah swt en ook zijn zuivere intenties in zijn daden, heeft Allah swt 
hem bijgestaan om niet in de val te trappen van de Shaitaan om ontucht te plegen.  

▪ Allah swt beschermt zijn dienaar tegen de influisteringen van de Shaitaan. Diegene die continue waakt op 
zijn zuivere intentie, Allah swt beschermt zijn dienaar tegen de influisteringen van de Shaitaan.  

▪ Allah swt vergeeft de zondes van zijn dienaar. Diegene die waakt over zijn zuivere intentie en zijn daden 
altijd met een zuivere intentie verricht, Allah swt zal zijn zondes doen vergeven. Een mooi voorbeeld wat 
hierop aansluit zijn de volgende woorden van onze profeet Mohammed vzmh: “Toen een hond rond een 
put liep en bijna stierf van de dorst, zag een prostituee het, waarna ze haar schoen uittrok en het met 
water vulde (voor de hond). Allah vergaf haar vanwege deze goede daad.” 

▪ Allah swt zal zijn dienaar bijstaan in tijden van tegenspoed. Diegene die waakt over zijn zuivere intentie, 
Allah swt zal hem altijd bijstaan in tijden van tegenspoed. Hij zal hem ondersteunen en hem de kracht 
geven om uit die moeilijke periode door te komen.  

We zien helaas tegenwoordig dat vele broeders en zusters continue bezig zijn met het behagen van anderen 
in plaats van het bereiken van de tevredenheid van Allah swt. Ze plaatsen bijvoorbeeld van elke verrichte 
daad een foto of een video op social media, dit om op deze wijze aan de buitenwereld te laten zien hoe goed 
ze bezig zijn. De vraag die gesteld kan worden, waarom verricht je deze daad? Van wie verwacht je een 
beloning? Van Allah swt? Of van je volgers op Facebook of Snapchat?  

Beste broeders en zusters, wij moeten hier hoog bewust van zijn zodat onze daden vruchtbaar blijven om zo 
de tevredenheid van Allah swt te kunnen bereiken. Een vraag die je iedere keer kan stellen is waarom 
verricht je deze daad? Van wie verwacht je een beloning? Is dat enkel en alleen van Allah swt? Dan zit je 
goed. Als je antwoord anders is, dan weet je dat je je intentie moet veranderen!  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 
 
 
 


