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Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: het bespotten/belachelijk maken van je broeder/zuster.

We leven in een tijd dat veel mensen bezig zijn met anderen in plaats van met zichzelf. De verschillende
social mediakanalen spelen hierbij een grote rol. Je ziet dat men volledig gefocust is op de fouten en de
tekortkomingen van de ander en geniet hoe de ander zondes begaat. Verder zie je ook dat men de fouten en
de zondes van de anderen naar buiten brengen. Dit is een hele negatieve ontwikkeling waar we bewust van
moeten zijn en waar we zeker iets tegen moeten doen. De profeet Mohammed vzmh heeft hierover het
volgende gezegd:

Als broeders en zusters is het van belang dat wij onze broeder- en zusterschap hoog in het vaandel houden.
Dit houdt in dat wij elkaar juist moeten steunen in plaats van elkaar neer te halen door bijvoorbeeld te
genieten van andermans zondes. Helaas komt het toch voor dat er mensen zijn die hun eigen broeders en
zusters als het ware uitlachen wanneer zij een zonde begaan. lemand die hiertoe instaat is noemen we ook
wel een ‘vijand’. Gezien men de ander eigenlijk misgunt en het slechte wenst voor de ander. Men doet zoiets
meestal uit jaloezie of als hij haat heeft voor de ander. Jaloezie en een ander uitlachen als die een zonde
begaat gaan altijd hand in hand. De profeet Mohammed vzmh had vrees voor Allah swt en verafschuwde
mensen die tot dit soort gedrag instaat waren. Hij had een dua die hij hiervoor opnoemde:

We kunnen ons afvragen waarom de profeet Mohammed vzmh deze dua opnoemde waarin hij dit gedrag
afkeurt en mensen die dit gedrag vertonen verafschuwt. Het antwoord daarop is eigenlijk heel simpel om ons
ervan bewust te maken dat dit soort gedrag heel kwalijk is en het één van de zeer slechte eigenschappen is
waarover iemand kan beschikken. En het behoort tot de slechte eigenschappen als men zijn broeder uitlacht.
Eigenlijk bespot je een ander terwijl het zo kan zijn dat diegene die een zonde begaat berouw toont aan Allah
swt en Hij hem vergeeft. En misschien zal Allah als gevolg van jouw slechte gedrag jegens jouw broeder jou in
een soortgelijke positie brengen. Daarom is het van belang dat wanneer wij iemand zien die een zonde
begaat of iets fout doet de volgende dua op te noemen:

Met deze dua dank je Allah dat Hij jou heeft behoed voor deze fout
waarvan jij getuige bent en dat Allah jou als het waren begunstigde hiermee.



Tevens wordt in surah Al-Araf aya 150 gezegd:
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(Haaroen) zei: “’“Zoon van mijn moeder, voorwaar, het vol k onderdrukte mij en zij hadden mij bijna gedood.
Laat de vijanden zich daarom niet over mij verheugen en stel mij niet gelijk aan het onrechtvaardige volk.

In deze aya kunnen we ook zien dat het hier om een zeer kwalijke eigenschap gaat. Al zie jij iemand die
zondes begaat en slechte handelingen verricht, wees er dan van bewust dat diezelfde persoon berouw kan
tonen en er een dag kan komen dat zij afstand doen van deze slechte zaken en zich terugkeren naar hun
Heer. We moeten beseffen dat we niet mogen oordelen over de toestand waarin anderen verkeren, omdat
deze toestand te allen tijde kan veranderen. We moeten ons daarom nooit beter voelen dan een ander en
zeker niet denken dat wij het altijd goed zullen hebben en de ander ‘slecht’. Zowel jouw eigen toestand kan
verslechteren als dat van een broeder verbeterd kan worden. Allah swt is tot alles instaat. Allah swt zegt het
volgende hierover in surah Al-Hujraat aya 11:
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O jullie die geloven, laat een volk een (ander) volk niet bespotten, wellicht zijn zij (d.w.z. het bespotte volk)
beter dan zij (d.w.z. dan het spottende volk), en (laat) vrouwen (andere) vrouwen niet bespotten, wellicht
zijn zij (d.w.z. de bespotte vrouwen) beter dan zij (d.w.z. dan de spottende vrouwen). En laster elkaar niet,
en spreek elkaar niet aan met (beledigende) bijnamen. Slecht is de verdorven bijnaam na het geloof (te
hebben omarmd). En wie geen berouw toont, zij zijn dan de onrechtplegers.
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Beste broeders en zusters, daarom zeggen we tegen zij die anderen uitlachen kijk uit en wees bewust van
deze slechte eigenschap. Want vandaag kan jij om een ander zijn situatie lachen, maar morgen kan je in
dezelfde situatie verkeren. Daarom is het belangrijk dat als jij getuige bent van bijvoorbeeld een zonde die
een ander pleegt bedek deze zonde zoals je zou willen dat Allah swt jouw zondes ook zal bedekken.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.



