
De listen van de Shaytaan 

Vrijdagpreek van 27 mei 2022 

 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

 

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: de listen van de Shaytaan.  

 

Allah swt zegt in surah al-Hidjr in aya 39 het volgende: 
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Hij (satan) zei: “Mijn heer, omdat U mij heeft doen afdwalen, zal ik zeker (de zonden) voor hen op aarde 

schoonschijnend maken. En ik zal hen zeker allen laten afdwalen.  

 

De Shaytaan, de duivel, is een waarheid waarin we moeten geloven. De Shaytaan en zijn compagnons zijn 
continue bezig om de mensen te doen afdwalen van het pad van Allah swt. Ieder mens heeft een Shaytaan 
die hem continue volgt net als dat ieder mens engelen om zich heen heeft die hem continue vergezellen. De 
profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: Ieder van jullie heeft een duivelse metgezel van de 
djinn over zich.  Een metgezel vroeg vervolgens: "Zelfs u, O boodschapper van Allah?" De profeet zei: "Zelfs 
ik, toch heeft Allah mij tegen hem geholpen totdat hij de Islam omarmde. Hij beveelt mij niets dan het 
goede te doen." 
 
De conclusie die we kunnen trekken is dat we continue blootgesteld zijn aan de invloeden van de Shaytaan. 
We zijn hiervoor niet vrijgesteld. Allah swt zegt hierover in surah al-Araaf in aya 16 en 17 het volgende: 
 

مِنۡ   نۢ بأيۡنِ أأيۡدِيہِمۡ وأ أتِيأنَّهُم م ِ ٲطأكأ ٱلۡمُسۡتأقِيمأ )١٦(  ثمَُّ لَأ أقۡعدُأنَّ لأهُمۡ صِرأ يۡتأنىِ لَأ آ أأغۡوأ قأالأ فأبمِأ

كِرِينأ  ٰـ هُمۡ شأ لَأ تأجِدُ أأكۡثأرأ اٮِٕٓلِهِمۡ ۖ  وأ عأن شأمأ نِہِمۡ وأ ٰـ عأنۡ أأيۡمأ لۡفِهِمۡ وأ  خأ

 
Hij (satan) zei: “Omdat U mij heeft doen afdwalen, zal ik hen zeker hinderen op Uw rechte pad. Daarna zal 
ik zeker van voor en van achter tot hen komen. En van hun rechterzijde en van hun linkerzijde. En U zult de 
meesten van hen niet als dankbaren aantreffen.” 
 

Verder leren we ook in een overlevering van de profeet Mohammed vzmh dat de Shaytaan een hele 
groep volgelingen heeft. Hun doel is het laten afdwalen van de mensen. De profeet Mohammed vzmh 
zei hierover het volgende: 'Iblis (Shaytaan) plaatst zijn troon boven het water en stuurt zijn troepen 
weg. Degene die hem het liefst is (van zijn troepen) is degene die het moeilijk maakt en de mens 
probeert te verleiden. Als dat gebeurt, dan zorgt de Shaytan dat deze (van zijn troepen), dichter bij 
hem mag komen (uit eer en respect voor wat hij deed). Eén van de leden van de troepen van Shaytaan 
komt naar voren en rapporteert wat voor slechts hij gedaan heeft. De Shaytan zegt dan: ‘je hebt niets 
gedaan!’ Dan komt er een ander naar voren en zegt: ‘ik ben niet bij deze man weggegaan tot ik hem 
liet scheiden van zijn vrouw.” De Shaytaan brengt hem dichter bij hem (uit respect en eer) zeggend: 
“Jazeker, jij bent degene (die die eer verdient).'  
 



 
We zullen nu stilstaan bij een zestal listen die de Shaytaan vaak inzet om de mens te doen afdwalen van 
het juiste pad: 
 

▪ Het slechte wordt schoonschijnend voor je gemaakt. De Shaytaan maakt het slechte zeer mooi 
voor je om je zo te laten misleiden om dat te doen. Nadat je de daad hebt verricht komt de 
werkelijkheid naar boven en besef je dat hetgeen wat je hebt gedaan alleen maar ellende heeft 
gebracht voor je.  

▪ De Shaytaan laat je geloven dat het plegen van de zonde iets goeds is en dat het leidt tot iets 
goeds. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe Iblies Adam en zijn vrouw liet geloven dat ze het 
eeuwige leven zullen krijgen door te eten van de verboden boom.  

▪ Het goede wordt als iets slechts gemaakt. Een mooi voorbeeld hiervan is het moment dat de 
profeet Mohammed vzmh tot zijn volk kwam. Zijn volk reageerde heel afkeurend en 
bestempelde hem als een tovenaar en een leugenaar. Dit was een list van de Shaytaan om zo de 
mensen te doen afdwalen van het juiste pad. De tijd waarin we nu leven komt dit helaas vaak 
voor. De persoon die op het juiste pad zit en die vasthoudt aan de principes van Allah swt wordt 
gezien als een persoon die achtergesteld is en een persoon die van deze tijd is. Terwijl deze 
persoon juist veel beter is dan de rest.  

▪ Het slechte komt altijd stap voor stap. De Shaytaan neemt altijd ruim zijn tijd om iemand te 
misleiden. Hij gaat altijd geleidelijk te werk. Zijn list is om iets altijd geleidelijk te laten ervaren 
totdat de persoon de slechte daad heeft verricht. Om die reden zie je dat Allah swt ons altijd 
waarschuwt om niet in de voetsporen te stappen van de Shaytaan. Zodra je éénmaal in zijn val 
bent gelokt heb je het vaak niet door. 

▪ Boosheid en woede uitlokken bij de mens. De Shaytaan probeert altijd boosheid en woede uit te 
lokken bij de mens. Zodra iemand vanuit boosheid en woede gaat reageren dan zie je vaak dat 
de Shaytaan controle krijgt over deze persoon. Zijn ego is dan zo opgeblazen dat iemand in staat 
is om alles te doen. De schade die iemand kan veroorzaken is enorm. Om die reden heeft de 
profeet Mohammed vzmh ons altijd hiervoor gewaarschuwd. De profeet Mohammed vzmh zei 
het volgende hierover: “Een man zei tegen de boodschapper van Allah, zegeningen en vrede 
zijn met hem: “Geef mij advies.” Hij antwoordde: “Word niet boos.” De man vroeg het nog 
twee keer en de boodschapper van Allah herhaalde zijn antwoord.”  

▪ Liefde voor materialisme. Een list van de Shaytaan is om de liefde voor materialisme zoals geld 
en roem te laten plaatsen in het hart. Zodra de liefde in het hart bevindt dan zie je dat de mens 
in staat is om geld te verdienen vanuit verschillende bronnen ongeacht of dit halal of haraam is. 
Deze persoon wordt onverschillig waardoor haraam geld voor hem niet uitmaakt. Je ziet dat 
deze persoon de principes van Allah swt opzijzet ook in de manier hoe hij zijn geld uitgeeft.  

De Shaytaan blijft doorgaan met het verleiden en laten afdwalen van mensen tot hen dood. Een gelovige 
dient zich hier dus van bewust te zijn en dient zich hiertegen te beschermen. De gelovigen moeten een 
sterk geloof en bewustzijn in Allah ontwikkelen en bescherming zoeken bij Allah swt, alleen op deze 
wijze kan de strijd met de Shaytaan worden gewonnen.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  
 
Wasalaam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh. 
 
 
 


