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Vrijdagpreek van 17 juni 2022 

 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

 

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: de vruchten van het bezoeken van de moskee.  

 

Allah swt zegt in surah an-Noer in vers 36 het volgende: 

 

صَالِ 
َ أ
وِّ وَٱلۡ

ُ
د

ُ
غ

ۡ
 ۥفِيہَا بِٱل   

ُ
ه

َ
 ل

ُ
ح  ۥيُسَبِّ   

ُ
مُه رَ فِيہَا ٱسأ

َ
ڪ

أ
عَ وَيُذ

َ
ف رأ

ُ
ن ت

َ
ُ أ  ٱللَّه

َ
ذِن

َ
 فِِ بُيُوتٍ أ

 

(Dit licht bevindt zich) in huizen (d.w.z. in moskeeën) waarvoor Allah toestemming geeft om deze te 
verheffen (d.w.z. te eren) en Zijn naam daarin te gedenken. Hierin (d.w.z. in de moskeeën) wordt Hij 
(Allah) verheerlijkt in de ochtend en namiddag.  

Moskeeën hebben een grote en belangrijke status en functie binnen de Islam. Deze grote status heeft 
Allah swt aan de moskeeën gegeven wegens haar functie en mooie vruchten. Dit is ook de reden dat 
Allah swt tevreden is over haar bezoekers, haar onderhouders, haar verantwoordelijken en iedereen die 
een positieve bijdrage levert aan het in stand houden van de moskee. De moskee is de beste plek waarin 
iemand zich in kan bevinden. Het is het huis van Allah swt. Verder zien we ook dat een gelovige altijd 
verbonden is met de moskee. Men zegt ook wel: de moskee voor een gelovige is net als water voor een 
vis. Een gelovige voelt zich tot rust komen als hij of zij zich in de moskee bevindt. Vandaag zullen we 
stilstaan bij een aantal vruchten van het bezoeken van de moskee. We zullen vooral kijken naar de 
voordelen die het bezoeken van de moskee meebrengt.  

▪ Het ontvangen van de blijdschap van Allah swt. De profeet Mohammed vzmh leert ons in een 
overlevering dat Allah swt ontzettend blij is als een dienaar van Hem naar de moskee komt. In 
de overlevering wordt de vergelijking gemaakt van de blijdschap van een persoon die één van 
zijn geliefde weer ontmoet die na een lange reis thuiskomt. Besef dat Allah swt ontzettend blij is 
als jij Hem bezoekt in één van zijn huizen, oftewel in één van de moskeeën. Verder heeft de 
profeet Mohammed vzmh aansluitend hierop het volgende gezegd: "Allah zal op de Dag der 
Opstanding aankondigen: Waar zijn mijn buren? Waar zijn mijn buren? De engelen zullen 
zeggen: Onze Heer, wie is geschikt om uw naaste te zijn? Allah zal zeggen: Waar zijn zij die de 
moskeeën gevuld hebben?" 

▪ Het ontvangen van de genade van Allah swt. Diegene die vasthoudt aan de moskee door zijn 
gebeden daar te verrichten zal worden bijgestaan door Allah swt in het leven maar ook zeker in 
het hiernamaals. Eén van de zaken die onderdeel uitmaken van het geloven in de Dag des 
Oordeels is het geloven in de Siraat. De Siraat is een brug die over de Hel loopt. Deze is scherper 
dan een zwaard en dunner dan een haar. De mensen moeten op die Dag over deze brug heen. 
De snelheid waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van hun daden. Allah swt staat diegene die altijd 
de moskee bezocht om daar zijn gebeden te verrichten bij.  



▪ Zondes worden vergeven en je status wordt verhoogd. De profeet Mohammed vzmh levert het 
volgende hierover: Degene die de wassing doet en dit zeer nauwkeurig doet, en naar het 
gezamenlijke gebed gaat, en het gebed verricht achter de imam, zijn zonden zullen worden 
vergeven. Verder zie je ook dat de status van de persoon die zijn gebeden in de moskee verricht 
bij Allah swt steeds verhoogd worden.  

▪ De engelen verrichten een dua voor je. Zodra de persoon de moskee binnentreedt zie je dat er 
engelen continue een dua voor deze persoon verrichten tot het moment dat je weer je eigen 
huis binnentreedt. En als je wegens een ziekte niet naar de moskee bent gekomen, zullen ze 
smeekbedes voor je blijven verrichten.  

Beste broeders en zusters, als we kijken naar onze moskeeën dan zie je helaas een hele leegstroom. 
Onze eerste generatie broeders en zusters volgen elkaar steeds op en keren terug naar Allah swt. Zij 
waren de pilaren van de moskee en vulde de moskeeën. Wij, de nieuwe generatie, horen de moskeeën 
op te vullen. Als we kijken naar de metgezellen en de volgers van de metgezellen dan zag je heel 
duidelijk terug dat hun harten verbonden waren met de moskeeën. Als één van hen een gebed miste in 
de moskee dan werd deze persoon gecondoleerd dat hij een gebed heeft gemist. Zo bewust waren ze 
van de vruchten en beloningen van het verrichten van je aanbiddingen in de moskee. Stel jezelf de vraag 
hoe jouw relatie is met de moskee. Als je een antwoord een vraagteken is dan is dit je kans om te 
veranderen en te bouwen aan je relatie met de moskee.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  
 
Wasalaam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh. 
 
 
 


