
Het offer op Eid ul-Adha (offerfeest)  

Vrijdagpreek van vrijdag 8 juli 2022 

 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het offer op Eid ul-Adha (offerfeest). 
 
Allah swt zegt in Surah al-Haddj, aya 32 het volgende:  
 

ِ فَإنِههَا مِن تقَۡوَى ٱلۡقُلوُبِ  ٰٓٮِٕرَ ٱللَّه  ـ مۡ شَعَ  ذَٲلكَِ وَمَن يُعَظ ِ

 
Dat (is de ware godsvrucht). En wie de rituelen van Allah eert, waarlijk, dat is dan door het godsvrucht (dat 
zich) in de harten (bevindt).  

Vandaag gaan we het hebben over het offer wat we verrichten op Eid ul-Adha, oftewel het offerfeest. 
Tot de grootste dagen van Allah behoort de dag van an-Nahr. Deze dag wordt de dag van an-Nahr 
genoemd, omdat de moslims op deze dag toenadering tot Allah zoeken door het slachten van veedieren 
(schapen, kamelen, rundvee, geiten). Allah swt heeft de moslims gezegend met de mogelijkheid om een 
offer te brengen waaraan een grote beloning is gekoppeld. Het offer wordt door de moslims gebracht 
op het offerfeest zelf of één van de twee dagen hierna. Het offerfeest dit jaar zal in shaa Allah zaterdag 9 
juli plaatsvinden. Je hebt veel mensen die op één van deze dagen zonder erbij na te denken een schaap 
slachten en denken hiermee deze ritueel van offeren te hebben volbracht. Echter, het dier dat geofferd 
wordt moet aan een aantal eisen voldoen. Vandaag zullen wij daarom stilstaan bij een aantal belangrijke 
aspecten van het offeren.  

Om te beginnen is het heel belangrijk om de juiste intentie aan te nemen. Zoals de profeet Mohammed 
vzmh zei: “Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen 
dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt”. Om die reden moet onze intentie zuiver zijn. Wij offeren 
om hiermee dichterbij Allah swt te komen en om zo zijn tevredenheid te kunnen bereiken. Het offeren is 
een vorm van aanbidding. Verder zien we dat dit ritueel bij Allah swt zeer sterk is aanbevolen, het is een 
soennah moe’akada. Om die reden moeten we dit ritueel niet lichtelijk nemen en ons best doen om dit 
te volbrengen. Echter, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Het schenken van een offer is iets wat ook 
gerelateerd is aan je vermogen. Als je financieel niet in staat bent om een offer te kopen dan ben je 
hiervoor vrijgesteld. Verder is het een ritueel wat op gezinsniveau plaatsvindt. Het is soennah om per 
gezin één offer te schenken.  

Als we kijken naar de oorsprong van het offeren, dan zien we dat dit afkomstig is van ons profeet 
Ibrahim a.s. Het is aangegeven in een hadith van de profeet Mohammed (vzmh) dat één van de 
metgezellen aan de profeet Mohammed (vzmh) vroeg:  ̈O, profeet van God, waar komt dit gebruik 
vandaan?  ̈Hij antwoordde: ̈Het is de soennah van jouw voorvader Ibrahim (vzmh) en een herdenking 
aan zijn eer .̈  

Het offeren is een ritueel waarbij we de gebeurtenis van Ibrahim a.s. waarbij hij zijn zoon Ismael moest 
offeren herdenken. Het is een van de belangrijke gebeurtenissen waar Allah swt ons aan herinnerd en 
waar heel veel gouden lessen inzitten. Om te beginnen herinnerd Allah swt ons aan het geduld die 



Ibrahim en Ismael hebben opgebracht bij deze enorm grote beproeving die ze hebben gehad. Het leven 
kent beproevingen en wij horen ten aller tijden geduldig te blijven en belangrijker is dat we ons 
vertrouwen ten alle tijde leggen in Allah swt. Verder leert Allah swt ons met deze gebeurtenis dat we 
Allah swt ten aller tijden dankbaar moeten zijn voor de gunsten die we hebben gehad en dat we ons 
vermogen moeten gebruiken om ook dichterbij Allah swt te komen.   

Nu volgen een aantal praktische zaken ten aanzien van het offer:  

• Het tijdstip waarop het offer gebracht mag worden is na het Al Eid-gebed tot de tweede dag na het 
offerfeest.  

• De dieren die geofferd kunnen worden zijn een ram, geit, rund of kameel. Het rund en een kameel 
kan gezamenlijk met in totaal 7 personen worden geofferd. Een ram dient minimaal 6 maanden oud 
te zijn, een geit 1 jaar, een rund 2 jaar en een kameel 5 jaar. We zien in de tijd waarin we leven het 
lastig is om een ram te vinden van 6 maanden. Geleerden hebben zich hierover gebogen en hebben 
een fatwa uitgebracht waarin zij het toestaan om een ram te nemen die jonger is dan 6 maanden 
met als voorwaarde dat de ram wel over voldoende vlees beschikt. Maar je moet wel inzet hebben 
getoond om een ram te vinden die ouder is dan 6 maanden.  

• De offers mogen geen mankementen bevatten. Ze mogen bijvoorbeeld niet blind, mank, mager, ziek 
of oud zijn. Dit heeft ook te maken met gezondheidsredenen.  

• Het is sterk aanbevolen om het offer in drie stukken te delen, waarvan één derde voor eigen 
consumptie is, één derde gedoneert dien te worden aan behoeftigen en één derde verdeeld dient te 
worden onder familie, buren en/of vrienden.  

Beste broeders en zusters, Eid al-Adha staat voor de deur en laten we er daarom voor zorgen dat wij 
deze waardevolle praktische zaken toepassen opdat we met ons offer dichter bij Allah swt zullen komen 
en hiermee Zijn tevredenheid zullen bereiken. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 


