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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: het hebben van vertrouwen in Allah.  
 
Allah swt zegt in surah at-Tawbah, aya 129 het volgende: 
 

هَ إ لََّ هُوَ ۖ  عَليَۡه  توََڪَّلۡتُ ۖ  وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡش   ٰـ ُ لََٓ إ لَ وۡاْ فَقُلۡ حَسۡب ىَ ٱللََّّ
 فَإ ن توََلَّ

يم    ٱلۡعَظ 
 

Maar als zij zich afwenden, zeg dan: “Allah volstaat voor mij. Er is geen god dan Hij. In Hem stel ik mijn 
vertrouwen en Hij is de Heer van de geweldige troon.” 

De mens leeft volgens de gebeurtenissen die zijn leven bepalen, nu eens vrolijk en dan weer verdrietig. 
Het wereldse leven kent geen rechte lijn, het wereldse leven kent moeilijke momenten maar ook mooie 
momenten. Allah swt geeft in het genoemde vers een duidelijke opdracht aan alle gelovigen, als 
gelovige hoor je 100% vertrouwen te hebben in Allah swt. Ongeacht hoe moeilijk de situatie is waarin je 
verkeert, weet dat Allah swt met jou is en jou nooit in de steek laat. Het vertrouwen dat je hoort te 
hebben in Allah swt is netals het lichaam van een overleden persoon die gewassen wordt. Diegene die 
aan het wassen is kan het lichaam in elke richting bewegen. Het lichaam geeft zich over aan deze 
persoon. Zo horen wij ons hart over te geven aan Allah swt als het gaat om het vertrouwen die we in 
Hem horen te hebben. Hij is diegene die alles bepaalt. En Hij is diegene die in staat om alles te doen 
veranderen. Allah swt zegt hierover in surah Aali-Imraan in aya 26 het volgende: 

ل كَ ٱلۡمُلۡك  تؤُۡت ى ٱلۡمُلۡكَ مَن تشََآءُ وَتنَز عُ ٱلۡمُلۡكَ م مَّن تشََآءُ  ٰـ  هُمَّ مَ
 قُل  ٱللَّ

ير ٍ۬  كَ ٱلۡخَيۡرُ ۖ  إ نَّكَ عَلىَٰ كُل   شَىۡء ٍ۬ قَد   مَن تشََآءُ ۖ  ب يَد 
زُّ مَن تشََآءُ وَتُذ لُّ  وَتعُ 

Zeg: “O Allah, U bent de bezitter van alle gunsten, U geeft een gunst aan wie U wilt, en U ontneemt 
een gunst van wie U wilt. En U bent diegene die ons een vrije wil hebt geschonken en ons laat 
beslissen of wij onszelf eren of vernederen, in Uw hand ligt het goede. Voorwaar, U bent tot alles in 
staat.  

Wij leren uit deze aya dat Allah swt de voorziener is en jouw voorziening bepaalt. De uitkomst wordt 
niet enkel en alleen bepaalt door jouw inzet. Hoe vaak zie je mensen dezelfde inzet tonen maar de 
uitkomst totaal verschillend kan zijn. Om die reden horen we te allen tijde vertrouwen te hebben in 
Allah swt. In elke uitkomst zit namelijk goedheid in voor ons. Dus als je in een moeilijke situatie zit, zoek 
dan je toevlucht en hulp bij Allah swt. Hij is diegene die in staat is om jou te helpen. Tegelijkertijd 
moeten we hoog bewust zijn van het feit dat we geheel afhankelijk zijn van Hem. Allah swt kan alles in 
een fractie van een seconde alles van je wegnemen en ook in fractie van een seconde alles aan je geven. 
Allah swt zegt hierover het volgende in surah al-An’aam in aya 46 het volgende: 



ه  غَيۡرُ  ٰـ رَكُمۡ وَخَتَمَ عَلىَٰ قُلوُب كُم مَّنۡ إ لَ ٰـ ُ سَمۡعَكُمۡ وَأبَۡصَ  قُلۡ أرََءَيۡتُمۡ إ نۡ أخََذَ ٱللََّّ
 ٱللََّّ   يأَۡت يكُم ب ه     

Zeg: “Vertel mij, als Allah jullie gehoor en jullie zicht zou wegnemen en jullie harten zou verzegelen, is 
er dan een god naast Allah die het jullie kan teruggeven?” 

Verder als we kijken naar de voorziening van een baby dan zien we dat een baby in de baarmoeder 
geheel afhankelijk is van de navelstreng van zijn moeder. Zodra de baby geboren wordt dan wordt deze 
voorziening letterlijk afgeknipt en stopt zijn voorziening via de navelstreng. Je ziet dat de baby op dat 
moment huilt. Allah swt vervangt deze ene voorziening met twee voorzieningen. Dit zijn de beide 
borsten van zijn moeder waar hij of zij zijn voeding krijgt. Allah swt schrijft hiervoor dat een baby twee 
jaar borstvoeding hoort te krijgen. Na die twee jaar stopt deze voorziening en wordt deze voorziening 
vervangen door vier nieuwe voorzieningen. Zo krijgt het kind zowel water, melk, groenten en vlees. 
Nadat zijn voorziening in dit wereldse leven stopt dan keert de mens terug naar Allah swt en als die goed 
heeft geleefd dan zal Allah swt hem voorzien van 8 poorten naar het paradijs. De les die we hieruit 
moeten halen is dat we altijd vertrouwen moeten hebben in Allah swt. Uiteraard moeten we ons 
inzetten om ons situatie te veranderen maar tegelijkertijd horen we ons volledig te vertrouwen op Allah 
swt. Allah swt zegt hierover in surah at-Talaaq in aya 2 en 3 het volgende: 

ا)٢(وَيَرۡزُقۡهُمِنۡحَيۡثُلََيَحۡتَسِبُۚ يَجۡعَللَّهُۥمَخۡرَج ً۬ َ  وَمَنيَتَّقِٱللََّّ

En wie hoog bewust is van Allah, Hij (Allah) zal hem een uitweg bieden (bij iedere moeilijkheid). En Hij 
zal hem voorzien (uit bronnen) van waar hij het niet verwacht.  

Best broeders en zusters, hou vast aan het vertrouwen in Allah swt. Het vertrouwen in Allah swt is netals 
een koord. Zonder deze koord ben je verkocht en ben je kwetsbaar voor alles en iedereen. Op het 
moment dat je je stevig vasthoudt aan deze koord dan zal het een enorme rust en kracht opleveren 
waardoor je door elke situatie heen zal komen. Verder moeten we te allen tijde ons uiterste best doen 
en zodra we dit gedaan hebben moeten we ons overgeven aan de wil van Allah swt. Elke uitkomst wat 
er uitkomt is goed voor jou.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


