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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: de komst van de profeet Mohammed vzmh, een genade voor de 
mensheid.  
 
Allah swt zegt in surah al-Djoemoe’ah aya 2 het volgende: 
 

تهِۦِ وَيُزَك ِيہِمأ  ٰـ ہِمأ ءَايَ لوُاْ عَليَأ ہُمأ يَتأ نأ نَ رَسُولاً۬ م ِ ۧـ ي ِ م ِ
ُ  هُوَ ٱلَّذِى بعََثَ فىِ ٱلۡأ

بيِن ً۬ 
ل ً۬ مُّ ٰـ لُ لفَِى ضَلَ مَةَ وَإنِ كَانُواْ مِن قَبأ

حِكأ بَ وَٱلأ ٰـ كِتَ  وَيُعَل ِمُهُمُ ٱلأ
 

Hij is Diegene die tot de analfabeten een boodschapper uit hun midden heeft gezonden, die Zijn verzen aan 
hen voordraagt, hen reinigt en hun het boek (d.w.z. de Koran) en de wijsheid onderwijst, terwijl zij 
voorheen in duidelijke dwaling verkeerden.  

We bevinden ons in de maand Rabi’ al-Awwal. Dit is een maand waarin de profeet Mohammed vzmh is 
geboren. Het is een maand waarbij de gelovigen stil staan bij de geboorte van de profeet. Je ziet dat in 
de wereld deze dag uiteenlopend gevierd of herinnerd wordt. De vraag die je kan stellen is hoe moeten 
wij de geboortedag van de profeet Mohammed vzmh vieren of herinneren? We moeten deze dag op 
een juiste manier invullen. We moeten deze dag gebruiken als een dag waarbij stilgestaan wordt bij de 
biografie van de profeet.  

De profeet Mohammed vzmh is gekomen om de mensheid te begeleiden naar het juiste pad, het pad 
van Allah swt. Met zijn begeleiding wordt de mensheid vanuit de duisternis begeleid naar het licht. Het 
is niet voor te stellen hoe het leven zou zijn zonder de profeet Mohammed vzmh. Hoe zou de toestand 
zijn van de mensheid? Om dit goed te kunnen begrijpen moeten we kijken naar hoe de samenlevingen 
eruitzagen in de wereld voor de komst van de profeet Mohammed vzmh. Onwetendheid, onrecht en 
een gebrek aan moraal was heel erg gekenmerkt voor deze periode. Om een beeld te krijgen zullen we 
stilstaan bij een voordracht van één van de metgezellen van de profeet Mohammed vzmh. Jafar ibn abi 
talib ra was toen gevlucht met een grote groep gelovigen vanuit Mekka naar Habasha (het huidige 
Ethiopië) omdat ze erg bedreigd werden in Mekka. Daaraan gekomen werden ze voorgeleid bij de 
koning van Habasha, genaamd Najashi. Hij hield een voordracht voor de koning. In zijn voordracht 
beschreef hij hun toestand waarin ze zaten voor de komst van de profeet Mohammed vzmh. Hij zei we 
leefde in duisternis en onwetendheid. We aanbaden allemaal verschillende goden. We aten dieren die al 
dood waren. We pleegde Zinaa en kende geen zedelijkheid. Het bezoeken van onze familieleden deden 
we niet, zelfs onze ouderen behandelden we heel slecht. We kenden de rechten van de buren niet. De 
sterke persoon at van de zwakkere persoon. Toen kwam uit één van ons, de profeet Mohammed vzmh, 
die ons in contact bracht met Allah swt en zijn principes. Hiermee namen we afstand van al deze 
onrechtvaardige zaken. Hij begeleidde ons van het duisternis naar het licht. Uit deze toespraak kunnen 
we opmaken watvoor genade en rust de profeet Mohammed vzmh met zich meebracht en watvoor 
verandering hij met de wil van Allah swt teweeg heeft gebracht in de samenleving.  

 

 



Allah swt beschrijft dit ook in surah Ibrahim in aya 1 als volgt:  

نِ رَب هِِمأ  ورِ بإِذِأ
تِ إلِىَ ٱلنُّ ٰـ لُمَ

ُّ
رِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظ كَ لتُِخأ هُ إلِيَأ ٰـ نَ

بٌ أنَزَلأ ٰـ  الرٓۚ  ڪِتَ
حَمِيدِ  عَزيِزِ ٱلأ

 إلِىَٰ صِرَٲطِ ٱلأ

Alif-Laam-Raa. (Dit is) een boek dat Wij aan jou (o Mohammed) hebben neergezonden, opdat jij de mensen 
van de duisternis naar het licht zult voeren, met de toestemming van hun heer, naar het pad van de 
almachtige, de meest prijzenswaardige.  

De profeet Mohammed vzmh is als genade gekomen voor de mensheid. Vandaag zullen we stilstaan bij 
drie zaken die we moeten toepassen in ons leven.  

1. Het geloven in de profeet Mohammed vzmh dat hij een profeet is van Allah swt. Een onderdeel van 
al-Imaan is dat we moeten geloven in de profeten. Zonder te geloven in de profeten is je imaan niet 
compleet.  

2. Het volgen van de profeet Mohammed vzmh in zijn daden. Naast het geloven in hem, moeten we zijn 
voetsporen volgen. Wij horen hetgeen wat hij ons heeft geleerd toe te passen en wij horen hem te 
gehoorzamen en zijn voorbeeld te volgen. Door de profeet Mohammed vzmh te gehoorzamen, 
gehoorzaam je hiermee direct Allah swt.  Allah swt zegt hierover in surah an-Nisaa in aya 80 het 
volgende: 

 ۖ َ  مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدأ أطَاَعَ ٱللَّّ

Degene die de boodschapper gehoorzaamt, heeft voorzeker Allah gehoorzaamd.  

Hiermee zullen we de tevredenheid van Allah swt te bereiken om zo te kunnen behoren tot de inwoners 
van het paradijs.  

3. Liefde voor de profeet Mohammed vzmh. Het is een plicht voor iedere gelovige om te houden van de 
profeet Mohammed vzmh. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: “Niemand van jullie 
gelooft werkelijk, totdat ik meer geliefd bij hem ben dan zijn vader, zijn kind en alle mensen.”  

Wil jij weten of jij liefde hebt voor jou profeet Mohammed vzmh? Kijk dan hoe jij je leven leidt, hoe jij je 
leven hebt ingericht en waar jouw leven uit bestaat. Zie jij het leven van de profeet vzmh grotendeels 
terugkomen in jouw leven? Praktiseer jij de soennah van de profeet vzmh in jouw leven? Zet jij zijn 
oordeel altijd boven jouw oordeel? Verlang jij ernaar altijd in zijn voetsporen te treden en verlang jij 
naar het samenzijn met de profeet vzmh in het paradijs? 

Dat zijn tekenen dat je liefde voor de profeet vzmh hebt. Is het echter zo dat jij totaal geen binding hebt 
met de profeet vzmh, hem niet kent, jij je leven inricht volgens jouw eigen manier, dan is het hoog tijd 
om terug te keren nar Allah SWT en terug te keren naar de Profeet vzmh en berouw te tonen. Want er is 
maar één pad dat leidt naar geluk en rust in dit leven, en naar het eeuwige genot in het paradijs in het 
hiernamaals; en dat is het pad van Mohammed vzmh. Om die reden is het essentieel dat we onze 
kinderen van jongs af aan kennis laten maken met de profeet Mohammed vzmh zodat ze weten wie hij 
is om zo te kunnen houden van hem. 

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


