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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: het accepteren van de wil van Allah swt.  
 
Allah swt zegt in surah al-Baqarah aya 216 het volgende: 
 

ا وَهُوَ  ٰٓ أنَ تُحِبُّواْ شَيۡـ ً۬ٔ ا وَهُوَ خَيۡر ً۬ٔ لَّڪُمۡ ۖ  وَعَسَى  ٰٓ أنَ تكَۡرَهُواْ شَيۡـ ً۬ٔ  وَعَسَى 
ُ يعَۡلمَُ وَأنَتُمۡ لََ تعَۡلمَُونَ   شَر ً۬ٔ لَّكُمۡ ۗ  وَٱللََّّ

 

En het kan zijn dat jullie iets verafschuwen, terwijl het goed voor jullie is. En het kan zijn dat jullie van iets 
houden, terwijl het slecht voor jullie is. En Allah weet en jullie weten niet.  
 

De basis van ons geloof is dat we bewust zijn van het feit dat Allah swt alles weet, Hij is de alwetende. 
Hij heeft kennis over alle grote algemene zaken tot aan de kleinste details. Van het verleden, het heden 
en de toekomst. Daarnaast moeten we ook bewust zijn van het feit dat Allah swt de meest barmhartige 
en de meest genadevolle is. Hij heeft altijd het beste voor ons. Hoe vaak maak je mee in je leven dat je 
iets zo graag wilde maar dat dat je het niet kreeg. Achteraf kwam je erachter dat er goedheid in zat dat 
je het niet kreeg. Of juist het tegenoverstelde, iets wat je in eerste instantie afkeurde maar achteraf 
bleek dat er heel veel goedheid in zat. Allah swt schenkt ons altijd het beste en hij is diegene die de 
voorziener is van alles. Om die reden horen we altijd de wil van Allah swt te accepteren. Wij horen te 
allen tijde dankbaar te zijn voor de situatie waarin we verkeren. Als je op zo’n wijze je leven leidt zal je 
een leven leiden wat gekenmerkt is met rust en geluk. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het 
volgende: Wees tevreden met wat Allah jou heeft gegeven en je zult de rijkste mens ter wereld zijn. 
 
Verder zegt Allah swt in surah al-Qasas in aya 68 het volgende: 
 

 ِ نَ ٱللََّّ  ـ  وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يشََآٰءُ وَيَخۡتَارُ ۗ  مَا ڪَانَ لهَُمُ ٱلۡخِيرََةُ ۚ  سُبۡحَ
لىَ  عَمَّا يُشۡرِڪُونَ    ـ  وَتعََ

 
En jouw heer schept wat Hij wil en kiest uit (wie Hij wil). Zij hebben geen keuze. Verheerlijkt en 
verheven is Allah boven datgene wat zij (hem) aan deelgenoten toekennen.  

Allah swt is de beste planner. Vaak willen we bepaalde zaken realiseren in ons leven maar als de tijd er 
nog niet rijp voor is dan zal datgene niet plaatsvinden totdat de wil van Allah swt het toelaat. Om die 
reden horen we ook in tijden van tegenspoed geduldig te blijven. Weet dat hetgeen wat je meemaakt 
van tijdelijke aard is en dat Allah swt je hoe dan ook een uitweg zal schenken. Daarnaast moeten we ook 
bewust zijn van het feit dat Allah swt ons beproeft. Met deze beproevingen wil Hij ons naar een hoger 
niveau brengen. Zelfs in die moeilijke tijden zit veel goedheid in. Zo worden onze zondes vergeven door 
Allah swt als we geduldig blijven en het vertrouwen houden in Allah swt.  



We moeten onthouden dat de mensen die het meeste lijden, het dichtst bij Allah zijn. De Profeet 
Mohammed vzmh werd gevraagd over degenen die het meest beproefd zijn: Hij zei: “De Profeten, 
daarna degenen die het meeste op hen lijken en daarna degenen die weer op hen lijken. Een persoon 
wordt getest naargelang zijn geloof. Als zijn geloof sterk is, zal zijn beproeving zwaarder zijn. En als 
zijn geloof zwak is, zal hij volgens zijn geloof getest worden. De beproevingen zullen de dienaar niet 
verlaten, totdat hij op de aarde rondloopt zonder een zonde op zijn naam.” 

Om die reden horen we elke situatie waarin we verkeren te accepteren. Weet dat er goedheid in zit. 
Verder als we kijken naar het leven van onze profeet Mohammed vzmh dan zien we deze 
karaktereigenschap heel duidelijk terug. De profeet Mohammed vzmh was ongeacht de situatie waarin 
hij verkeerde altijd tevreden. Een verhaal wat deze eigenschap heel duidelijk naar voren laat komen is 
het volgende verhaal. De metgezel Omar ibn al Khattab vertelde dat hij op een dag bij de profeet 
Mohammed vzmh thuiskwam en zag dat de afdrukken van een mat (waar de Profeet op sliep, gemaakt 
van palmbladeren) zichtbaar waren in de huid van de zij van de Profeet, waardoor Omar moest huilen. 
Toen de Profeet vroeg: “Wat heeft jou doen huilen?” antwoordde Omar: O Boodschapper van Allah, jij 
weet hoe Khisra en Caesar leven (in luxe en weelde) en jij dan, O Boodschapper van Allah! De Profeet 
antwoordde: Ben je dan niet tevreden dat zij de luxe van het wereldse leven krijgen en wij (de luxe) in 
het Hiernamaals?  

Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar mensen die het minder hebben dan jij om zo ook de 
waarde te beseffen van hetgeen wat je hebt. Hoeveel mensen hoor je dagelijks klagen over hun situatie 
terwijl er genoeg andere mensen zijn die het veel slechter hebben dan zij. Als gelovige hoor je dankbaar 
en tevreden te zijn met elke situatie waarin je verkeert. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend 
hierover het volgende: Hoe wonderlijk is de zaak van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en 
dit is enkel voor de gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan uit hij zijn dankbaarheid tegenover 
Allah en dit is goed voor hem. Wanneer tegenslag hem treft, dan is hij geduldig en dit is goed voor 
hem. 

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


