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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: het overlijden en het verlies van de geleerden.  
 
Allah swt zegt in surah al-Mujadila aya 11 het volgende: 
 

ت  ۚۚ ۚ ٰـ وتوُاْۚٱلۡعِلۡمَۚدَرَجَ
ُ
ۚٱلهذِينَۚءَامَنُواْۚمِنكُمۡۚوَٱلهذِينَۚأ ُ  يرَۡفَعِۚٱللَّه

 

Allah verheft degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang.  
 

De Islamitische geleerden worden gezien als de erfgenamen van de profeten. Zij vervullen de functie van 
de profeten door de gelovigen enerzijds in te lichten over wat hen schaadt en anderzijds voor hen het 
pad van Allah swt, het pad van leiding en succes, te verlichten. De behoefte die de mens heeft aan de 
geleerden is belangrijker en groter dan elk andere behoefte dan ook. De geleerden in het leven van de 
gelovigen is net als een gids die zijn karavaan leidt. Hij is diegene waar je altijd op terug kan vallen als 
het gaat om het volgen van het juiste pad. De geleerden leren ons ook wat het verschil is tussen het 
goede en het slechte. In de genoemde vers zie je dat Allah swt ons duidelijk maakt dat de mensen aan 
wie kennis is gegeven in rang is verheven ten opzichte van mensen aan wie geen kennis is gegeven. 
Verder leert Allah swt ons dat diegene die kennis hebben niet te vergelijken is met een persoon die geen 
kennis heeft. Allah swt zegt hierover in surah az-Zoemar in aya 9:  
 

 قُلۡۚهَلۡۚيسَۡتَوِىۚٱلهذِينَۚيعَۡلمَُونَۚوَٱلهذِينَۚلََۚيعَۡلمَُونَۚۚ ۚ

Zeg: Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk aan elkaar?  

De geleerden hebben om die reden een hoge positie in het leven van een gelovige. De geleerden zorgen 
ervoor dat de mensen uit duisternis stappen en verlicht worden met het licht van geloof. Om die reden 
is de dood van een geleerde een groot verlies. Het is netals een ster die in de nacht altijd licht geeft aan 
ons en opeens verdwijnt. Het effect van de afwezigheid van de ster merken we gelijk. Dit geldt ook met 
de dood van een geleerde.  

Je ziet dat de afgelopen tijd veel grote geleerden teruggekeerd zijn naar Allah swt. Dit verlies voor de 
Islamitische gemeenschap is enorm. Je ziet dat door het verlies van de geleerden onwetendheid in de 
samenleving toeneemt. Je ziet dat valsheid, onzekerheid en dwaling in de samenleving toeneemt. 
Abdullah ibn Omar zei hierover dat een ondergang van een samenleving gepaard gaat met het verlies 
van geleerden en mensen van kennis. Een groot gevolg is dat mensen zonder kennis adviezen zullen 
gaan geven wat totaal niet aansluit bij de ware principes van Allah swt. Daarnaast leert de profeet 
Mohammed vzmh ons dat één van de tekenen van de laatste dag is dat de geleerden/mensen van 
kennis teruggekeerd zijn naar Allah swt en dat onwetendheid en dwaling toe zal nemen. De profeet 
Mohammed vzmh zei hierover het volgende in een opsomming van de tekenen van de dag des oordeels 



het volgende: Er zullen veel boeken zijn, maar mensen met kennis zullen weinig zijn 
en onwetendheid zal zich verspreiden. 

Om die reden mogen we zeker verdrietig zijn als een geleerde onder ons teruggekeerd is naar Allah swt. 
Jammer genoeg zien we tegenwoordig dat de geleerden niet de waardering en het respect krijgen wat 
ze horen te verdienen. Al zeker niet bij hun terugkeer naar Allah swt. Als een popster of een bekende 
voetballer overlijdt dan zie je dat de hele wereld van slag is terwijl als een grote geleerde overlijdt 
niemand zijn schouders ophaalt. Wij horen daarom bewust te zijn van de waarde van onze geleerden en 
de erkenning en respect te geven die ze verdienen. En ten slotte moeten we ook bewust zijn dat 
eenieder de dood zal proeven en dat we de juiste voorbereidingen daarvoor moeten treffen met onze 
daden.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


