Stel de Hadj niet vit!
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Bismillahi arahmani araheem,
Het onderwerp van vandaag is: stel de Hadj niet uit!

Allah swt zegt in surah al-Hajj in aya 27 het volgende:
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En verkondig de hadj aan de mensen, waarna zij lopend en op elk kameel vanuit alle verre plaatsen naar jou toe
zullen komen (om de hadj te verrichten).

Allah swt gaf hier de opdracht aan profeet Ibrahim om de hadj te verkondigen aan de mensen. Het is een
belangrijk onderdeel van ons geloof wat we niet lichtelijk moeten nemen. Allah swt zei hierover in surah al-
Imran in aya 97 het volgende:
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En het is de mensen verplicht gesteld om voor Allah de hadj naar het Huis te verrichten, voor wie in staat is om
daarnaartoe te gaan. Wat betreft degene die niet gelooft, voorwaar, Allah heeft geen behoefte aan de werelden.

Allah swt maakt ons hier duidelijk in dit vers dat het een plicht is voor iedere moslim om de Hadj te verrichten.
Het behoort tot één van de pilaren van de islam. De Hadj is het reizen naar het heilige Huis van Allah, de
Ka’bah. Daar voer je vervolgens de rituelen uit. Er zijn een tweetal voorwaarden voor de deze verplichting,
men moet fysiek en financieel in staat zijn. Als dat het geval is, dan heeft men geen excuses om de Hadj niet te
verrichten en men hoort het ook niet uit te stellen. Maar helaas is het ook van de realiteit dat vele moslims
onder ons het niet zo nauw hebben met dit verplichte ritueel. Een instelling of een nonchalante houding tegen
over de Hadj dat vaak wordt beschouwd als een niet heel belangrijk ritueel. Men stelt de Hadj, dus een
verplichting uit terwijl hij aan de voorwaarden voldoet deze te verrichten. De shaytan heeft het wereldse voor
hem mooier gemaakt terwijl hij wordt weerhouden de mooiste plek in deze wereld te bezoeken. Hij is volledig
in de houtgreep genomen door de shaytan en houdt zich continu bezig met het vergaren van vermogen en
zich losgooien in de genietingen die deze dikwijls van lage waarde wereld te bieden heeft. Niet beseffend dat
de tijd verstrijkt, de gezondheid verzwakt en de bezittingen dichter tot de erfgenamen naderen. En dat er een
dag zal komen dat spijt hem of haar niet zal baten. De profeet Mohammed vzmh adviseerde ons om het
verrichten van de Hadj niet uit te stellen. Hij zei het volgende hierover:

Als je kijkt naar de afgelopen twee jaar dan was het niet mogelijk om de Hadj te verrichten vanwege Corona.
En je weet voor de komende jaren ook niet wat de ontwikkelingen zullen zijn. Als je ook kijkt naar de
prijsontwikkelingen dan zie je dat de Hadj alleen maar duurder is geworden. Je kan nu financieel in staat zijn
om de Hadj te verrichten, maar het kan ook zomaar zijn dat de komende jaren de prijzen alleen maar zullen
stijgen waardoor je financieel niet meer in staat bent om te gaan.



Een excuus dat vaak genoemd wordt, ik zal pas op Hadj gaan als ik stop met bepaalde zonden te plegen en
daarvoor berouw toon. Tijd is verstreken, er is geen berouw getoond, geen Hadj verricht en de zonden gaan
door. Dit zijn influisteringen van de shaytan om jou tegen te houden om de Hadj te verrichten. Begin vandaag
met het afstand nemen van je zondes en pak je kans om de Hadj te verrichten. Het kan zomaar zijn dat dit je
laatste kans is om de Hadj te verrichten. Verder moeten we de beloning voor de hadj niet onderschatten. De
profeet Mohammed vzmh zei het volgende hierover:

In een andere hadith zegt de profeet Mohammed vzmh het volgende:

We leren op basis van deze twee overleveringen dat de beloning enorm is. De Hadj kunnen we zien als een

reis die we maken naar het huis van Allah swt. Het is een uitnodiging die Allah swt heeft gestuurd naar alle

gelovigen. Men moet 1 keer in zijn leven ingaan op deze uitnodiging. Op het moment dat je besluit om in te
gaan op deze zeer bijzondere uitnodiging, dan ben je als het ware een gast van Allah swt.

Wij moeten deze bijzondere daad en verplichting zo snel mogelijk vervullen zodra we fysiek en financieel in
staat zijn. Wij moeten het niet te lang uitstellen. Vaak hoor je broeders en zusters zeggen dat ze er niet klaar
voor zijn, terwijl ze fysiek en financieel krachtig zijn om de Hadj te verrichten. Wie heeft je een morgen
belooft? Om die reden moeten we het niet te lang uitstellen.

Beste broeders en zusters, stel jezelf de vraag, ben jij fysiek en financieel krachtig om de Hadj te verrichten? Is
het antwoord ja, begin dan voor jezelf een plan te maken wanneer je concreet de Hadj gaat verrichten
insh’Allah. Stel niet uit, niemand heeft je een morgen belooft En Moge Allah swt ons bijstaan zodat we
allemaal op een korte termijn de Hadj kunnen verrichten.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.



